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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Amstelveen (tevens OLE), 10 november 2024 (Jongerendienst) 

“Jong en geroepen: laat je stem horen!/ Masih muda dan dipanggil: perdengarkanlah 

suaramu!” 

Jeremia 1:4-10 

 

Geliefde gemeente. Wat mooi dat we vandaag 

weer een jongerendienst mogen houden met 

zoveel tieners en jongeren uit verschillende 

regio’s van de GKIN. Jongeren kunnen hun stem 

goed laten horen, toch? Wie komt er hier uit Den 

Haag? Uit Tilburg? Uit HSK Antwerpen? Uit 

Rotterdam/Dordrecht? Uit Arnhem/Nijmegen? 

Uit Amstelveen? Prachtig om te zien hoe 

jongeren binnen de GKIN elkaar opzoeken voor 

allerlei activiteiten: van sportdagen en 

Bijbelstudies tot het bezoeken van de EO-

Jongerendag, Opwekking en het bijwonen van de 

jongerendienst zoals vandaag. Wat mogen we 

daar dankbaar voor zijn! Dit geeft een hoopvol 

beeld voor onze gemeente, voor nu en voor de 

toekomst. 

 

 
 

Maar wat betekent het om jong te zijn en door 

God geroepen te worden? Wie van jullie voelt 

zich misschien geroepen om iets speciaals te 

doen, om een bepaalde studie of richting te 

volgen? Misschien kun je zelf wel invullen: ‘Ik 

voel me geroepen om ... te worden, Ik voel me 

geroepen om ... te studeren, Ik voel me geroepen 

om ... te doen.’ En als je dat voelt, hoe ga je dan 

om met stemmen die je ontmoedigen – of die nu 

van jezelf komen of van anderen? 

 

 

Dat brengt me bij een voorbeeld van iemand die 

al op jonge leeftijd zijn roeping voelde en 

ondanks vele obstakels trouw bleef aan Gods 

roepstem. Kennen jullie deze persoon?  

 

Jemaat yang terkasih. Alangkah indahnya kita 

bisa kembali mengadakan kebaktian pemuda hari 

ini dengan banyaknya remaja dan pemuda dari 

berbagai regio GKIN. Generasi muda bisa 

memperdengarkan suara kan? Siapa di sini dari 

Den Haag? Dari Tilburg? Dari HSK Antwerpen? 

Dari Rotterdam/Dordrecht? Dari Amstelveen? 

Kita senang melihat bagaimana pemuda-remaja di 

GKIN terus saling ingin bertemu di berbagai 

kegiatan: seperti hari olahraga, Pemahaman 

Alkitab, mengikuti acara EO Youth Day dan 

menghadiri kebaktian pemuda seperti hari ini. 

Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan! Hal ini 

memberikan gambaran yang penuh harapan bagi 

jemaat kita, baik saat ini maupun di masa depan. 

 

 

 
 

Tapi apa artinya menjadi orang muda dan 

dipanggil oleh Tuhan? Siapa di antara kalian yang 

mungkin merasa terpanggil untuk melakukan 

sesuatu yang khusus, mengambil studi atau 

jurusan tertentu? Mungkin kalian dapat mengisi 

sendiri bagian yang kosong: 'Saya merasa 

terpanggil untuk menjadi..., terpanggil untuk 

studi..., terpanggil untuk melakukan …’ 

Bagaimana juga kalian menghadapi suara yang 

mengecilkan hati, apakah itu dari diri sendiri atau 

orang lain? 

 

Hal ini membawa saya pada contoh seseorang 

yang merasakan panggilannya sejak usia dini dan 

tetap setia pada panggilan Tuhan meskipun 

banyak rintangan. Apakah Anda kenal orang ini? 
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Dit is Dietrich Bonhoeffer, een Duitse theoloog. 

Al op jonge leeftijd voelde hij zich door God 

geroepen. Toen hij als veertienjarige jongen 

besloot predikant te worden, deelde hij dat zonder 

aarzeling met zijn familie. Zijn oudere broers 

waren echter kritisch en zagen de kerk als een 

saaie en zwakke organisatie. Bonhoeffer 

antwoordde vastberaden: ‘Dan zal ik die kerk 

hervormen.’ En dat voornemen heeft hij zijn hele 

leven trouw gevolgd. Daar komen we straks op 

terug. 

 

 

God roept mensen tot Zijn doel. Maar misschien 

vraag je jezelf af: ‘Heb ik wel een roeping? Ik 

ben niet geroepen om dominee of zendeling te 

worden… Dus ja, ik leef gewoon mijn leven.’ 

Vaak hebben we dat beeld: sommige mensen 

hebben een roeping ervaren. Zij zijn dominee 

geworden, zendeling, of zijn een klooster 

ingegaan. Misschien zijn er ook mensen die een 

roeping hebben ervaren om ouderling te worden 

of actief te zijn in een bepaalde commissie in de 

kerk. En de rest? De rest mag buiten spelen! Maar 

is dat wel wat de Bijbel zegt? 

 

Nee, volgens de Bijbel heeft ieder van ons een 

 
 

Ini adalah Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog 

Jerman. Sejak kecil ia merasa dipanggil oleh 

Tuhan. Ketika umur empat belas tahun, dia 

memutuskan menjadi pendeta. Dia mengatakan 

kepada keluarganya tanpa ragu-ragu. Namun, 

kakak laki-lakinya bersikap kritis dan 

memandang gereja sebagai organisasi yang lemah 

dan membosankan. Bonhoeffer menjawab dengan 

tegas: "Kalau begitu saya akan mereformasi 

gereja." Dan komitmen itu ia ikuti dengan setia 

sepanjang hidupnya. Kita akan membahasnya lagi 

nanti. 

 

Allah memanggil manusia untuk tujuan-Nya. 

Namun mungkin anda bertanya-tanya: 'Apakah 

saya mempunyai panggilan? Saya tidak 

terpanggil menjadi pendeta atau misionaris… Jadi 

saya jalani hidup saya seperti ini saja.' Kita sering 

mempunyai gambaran seperti itu: beberapa orang 

mendapat panggilan. Mereka menjadi pendeta, 

misionaris, atau masuk biara. Mungkin ada juga 

yang merasakan panggilan menjadi penatua atau 

aktif dalam komisi-komisi tertentu di gereja. Dan 

sisanya? Sisanya bisa bebas tugas! Namun 

apakah itu yang dikatakan Alkitab? 

 

Tidak, menurut Alkitab, kita masing-masing 
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roeping. Apostel Petrus zegt in I Petrus 2:9: 

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninkrijk van priesters, een heilige natie, een 

volk dat God zich verworven heeft om de grote 

daden te verkondigen van Hem die u uit de 

duisternis heeft geroepen naar zijn 

wonderbaarlijke licht”. Petrus zegt dit niet alleen 

tegen de leiders van de gemeente, maar tegen 

iedere volgeling van Jezus. God roept niet alleen 

bepaalde mensen, maar ook jou en u—wij allen, 

ongeacht onze leeftijd! De vraag is dus niet of je 

een roeping hebt, maar wat je roeping is. 

 

 

 

In onze schriftlezing lezen we over Gods roeping 

voor Jeremia. In vers 5 zegt God: ‘Voordat Ik je 

vormde in de moederschoot, had Ik je al 

uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, 

had Ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor 

alle volken gemaakt.’ God kende Jeremia door 

en door, nog voordat hij was geboren. Dit geldt 

ook voor ons. In Psalm 139 lezen we: ‘HEER, U 

kent mij, U doorgrondt mij.’ God kent jou zoals 

niemand anders dat kan. 

 

 
 

En als er Iemand is die weet waarvoor jij geschikt 

bent en wat jouw roeping is, dan is Hij het! Hij 

heeft je gaven en talenten gegeven, Hij weet waar 

je goed in bent, waar je plezier in hebt, waar je 

energie uit haalt. Hij weet ook waar je op 

leegloopt, Hij kent je beperkingen. Zou je dan 

mempunyai panggilan. Rasul Petrus berkata 

dalam I Petrus 2:9, “Tetapi kamulah bangsa yang 

terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 

umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu 

memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar 

dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari 

kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”. Petrus 

mengatakan hal ini bukan hanya kepada para 

pemimpin gereja, tetapi kepada setiap pengikut 

Yesus. Allah tidak hanya memanggil orang-orang 

tertentu, tetapi juga kita semua, berapapun usia 

kita! Jadi pertanyaannya bukan apakah anda 

mempunyai panggilan, tetapi apa panggilan 

anda. 

 

Dalam bacaan Firman kita membaca panggilan 

Allah terhadap Yeremia. Ayat 5: 'Sebelum Aku 

membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku 

telah mengenal engkau, dan sebelum engkau 

keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan 

engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi 

nabi bagi bangsa-bangsa.’ Ini juga berlaku bagi 

kita. Mazmur 139 mengatakan: “TUHAN, 

Engkau menyelidiki dan mengenal aku”. Tuhan 

mengenal kita lebih dari siapapun. 

 

 
 

Jika ada Pribadi yang tahu apa yang sesuai untuk 

anda dan panggilan anda, itu adalah Allah! Dia 

memberi karunia dan talenta, Dia tahu kelebihan 

anda, apa yang anda senang lakukan, yang 

memberi energi. Dia juga tahu apa yang 

menghabiskan energi anda, Dia tahu keterbatasan 
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juist niet van Hem willen weten wat Zijn roeping 

voor jou is? Het maakt nieuwsgierig, toch? 

 

 

God zegt tegen Jeremia: Ik heb je uitgekozen. ‘Ik 

heb je geheiligd’ staat er in een andere vertaling. 

Dat betekent: apart gezet voor God. 

Denk maar aan je doop. Als je gedoopt bent, is 

dat een teken dat God jou voor Hem apart heeft 

gezet. En als je nog niet gedoopt bent, nodigt Hij 

je uit om dat teken te ontvangen, zodat ook jij 

weet dat je geheiligd bent. Dus ja, jij bent 

geroepen! Als je geheiligd bent, dan ben je 

geroepen! En als je dat erkent, dan stel je je 

daarvoor beschikbaar. Kijk, zó werkt dat dus met 

roeping. De vraag is dus niet: ben ik geroepen? 

Maar: stel ik me beschikbaar? God wil je 

inschakelen. Hoe mooi is het als dat verlangen 

om voor Hem beschikbaar te zijn, groeit in je 

hart. 

 

Soms roept God ons voor iets waar we niet direct 

zin in hebben. Denk aan de profeet Jona, die 

liever niet naar Nineve wilde gaan. Jeremia vond 

zijn roeping ook lastig. Daarom is het goed om te 

bidden: “Maak mij Uw verlangen bekend, Heer.” 

Als God iets van je vraagt waar je niet direct naar 

verlangt, vraag Hem dan om je dat duidelijk te 

maken. 

 

Als je je beschikbaar stelt voor God, dan ga je 

anders kijken naar je omgeving: naar je werk, 

opleiding, buurt, vrienden en familie. Je gaat je 

afvragen: ‘Hoe kan ik hier Jezus 

vertegenwoordigen?’ Je bent uitgekozen, je bent 

geheiligd! Besef dat. Denk er even over na: hoe 

kun jij in je eigen buurt Gods licht laten zien? 

 

 

Iemand gaf ooit het volgende advies: ‘Je moet je 

afvragen in elke situatie waarin je komt: wat 

valt hier te bidden?’ Als je nog niemand kent, 

kan dat je eerste gebed zijn: ‘Heer, geef me 

kansen om mensen te leren kennen.’ Zijn er 

mensen die door moeilijke tijden gaan? Ziekte, 

stress, of iets anders? ‘Wat valt hier te bidden?’ 

En hoe kun jij er zijn voor de ander? Nieuwe 

omstandigheden kunnen dus ook weer een 

nieuwe roeping geven. Maar ook gewoon in onze 

eigen plek kunnen we in het gebed brengen: 

‘Heer, wat wilt U dat ik doe?’ God werkt door het 

verlangen en de gebeden van Zijn kinderen heen. 

Hij zal ons de weg wijzen.  

anda. Tidakkah anda ingin mengetahui apa 

panggilan-Nya bagi anda? Itu membuat 

penasaran, bukan? 

 

Tuhan berkata kepada Yeremia: Aku telah 

memilih engkau. TB2:“Aku telah menguduskan 

engkau” Ini artinya: dikhususkan untuk Tuhan. 

Ingat saja baptisan Anda. Jika anda sudah 

dibaptis, itu tandanya Tuhan telah menguduskan 

anda bagi-Nya. Jika anda belum dibaptis, Dia 

mengundang anda menerima tanda pengudusan. 

Jadi ya, anda dipanggil! Jika anda dikuduskan, 

maka anda dipanggil! Jika anda meyakini anda 

dipanggil, maka anda menyediakan diri anda. 

Seperti itulah panggilan Tuhan. Jadi 

pertanyaannya bukan: apakah saya dipanggil? 

Namun: apakah saya menyediakan diri? Tuhan 

ingin melibatkan Anda. Betapa indahnya kalau 

kita semakin rindu memberi diri bagi Tuhan, 

 

 

Terkadang Tuhan memanggil kita melakukan 

sesuatu yang tidak ingin kita lakukan. Ingat saja 

nabi Yunus, yang memilih untuk tidak pergi ke 

Niniwe. Yeremia juga merasa panggilannya sulit. 

Oleh karena itu, kita perlu berdoa: “Ya Tuhan, 

nyatakanlah keinginan-Mu.” Jika Tuhan meminta 

sesuatu yang tidak kita inginkan, mintalah 

kejelasan dariNya. 

 

Jika anda menyerahkan diri kepada Tuhan, anda 

akan memandang sekitar secara berbeda: 

pekerjaan, tempat studi, masyarakat, dan 

keluarga. Anda akan bertanya-tanya: “Bagaimana 

saya bisa menjadi perwakilan Kristus di sini?” 

Anda telah dipilih, dikuduskan! Renungkanlah 

bagaimana anda bisa menunjukkan terang Tuhan 

di lingkungan anda? 

 

Seseorang pernah memberi nasihat: ‘Dalam 

setiap situasi, anda harus berefleksi: Apa yang 

bisa saya doakan di sini?’ Jika anda belum 

mengenal siapa pun, itu bisa menjadi doa awal 

anda: ‘Tuhan, beri saya kesempatan mengenal 

orang di sekitar saya.’ Apakah ada yang 

mengalami masa sulit? Penyakit, stres, atau 

lainnya? ‘Apa yang bisa saya doakan di sini?’ 

Juga bagaimana anda bisa hadir untuk orang lain? 

Jadi situasi baru bisa memunculkan panggilan 

baru. Namun bukan hanya di tempat baru, di 

manapun kita bisa berdoa: 'Tuhan, apa yang 

Engkau ingin aku lakukan?' Tuhan bekerja 

melalui kerinduan dan doa anak-anakNya. Dia 
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Misschien schrikt het idee van een roeping je af. 

Jeremia vond het ook eng. In vers 6 zegt hij: “Ik 

riep: Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord 

niet voeren, ik ben te jong.” Jeremia moest er niet 

aan dénken, dat hij Gods boodschapper zou 

worden, nota bene een ‘profeet voor alle volken’. 

Hoe oud zal Jeremia geweest zijn? Waarschijnlijk 

is hij een tiener of jonge twintiger. Hij is hooguit 

25 jaar. In zijn binnenste vindt Jeremia zich niet 

geschikt. Hij pakt als het ware een papier en 

schrijft: ‘ONGESCHIKT!’. Misschien herken je 

dat: je denkt “Ik ben nog niet klaar” of “Iemand 

anders kan het beter,” of “Ik heb het nu erg druk. 

Ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen...”  

 

 

 
 

Maar God moedigt Jeremia aan en zegt: “Zeg 

niet:’Ik ben te jong.’ Richt je tot iedereen naar 

wie Ik je zend en zeg alles wat Ik je opdraag. 

Wees voor niemand bang, want Ik zal je terzijde 

staan en je redden.’ Leef niet in de toekomst, leef 

in het nú! Zeg niet: ‘Ik ben nog maar een jongen.’ 

God geeft bemoediging. Voor God ben je niet te 

jong! God laat je niet aan je lot over. Hij 

beschermt je en gaat met je mee. 

 

 

 

God belooft ons ook Zijn nabijheid en kracht. 

Vers 9: ‘En de HEER strekte zijn hand uit, raakte 

mijn mond aan en zei tegen mij: ‘Hiermee leg Ik 

mijn woorden in jouw mond.’ Jeremia hoeft de 

woorden niet zelf te bedenken, nee, Gód reikt 

ze aan. Jeremia is alleen Zijn instrument, Zijn 

spreekbuis. En dat geldt ook voor jou en mij: als 

je in moeilijke situaties komt en niet weet wat je 

moet zeggen, wees dan niet bang. God geeft je de 

woorden. En als je achteraf denkt: ‘Ik wist niks te 

zeggen, ik liep maar te stuntelen…’, 

waarschijnlijk had God dan jouw gestuntel nodig. 

Want soms is gestuntel overtuigender dan een 

akan menunjukkan jalan kepada kita. 

 

Mendengar bahwa Tuhan memanggil kita, 

mungkin membuat takut. Yeremia juga 

merasakannya. Ayat 6: “Maka aku menjawab: 

"Ah, Tuhan ALLAH! Sesungguhnya aku tidak 

pandai berbicara, sebab aku ini masih muda.” 

Yeremia tidak dapat membayangkan menjadi 

utusan Tuhan, bahkan 'nabi bagi bangsa- bangsa'. 

Berapa umur Yeremia? Mungkin remaja atau 

awal dua puluhan. Paling tinggi usianya 25 tahun.  

Yeremia tidak merasa dirinya cocok. Dia seolah 

mengambil kertas dan menulis: 'TIDAK 

COCOK!'. Mungkin anda mengenali ini: Anda 

berpikir “Saya belum siap” atau “Orang lain bisa 

melakukannya lebih baik,” atau “Saya sangat 

sibuk saat ini. Masih harus lakukan ini dan itu…” 

 

 
 

Namun Tuhan menyemangati Yeremia: 

“Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi 

kepada siapapun engkau Kuutus, haruslah 

engkau pergi, dan apapun yang Kuperintahkan 

kepadamu, haruslah kausampaikan. Janganlah 

takut kepada mereka, sebab Aku menyertai 

engkau…” Jangan hidup di masa depan, hiduplah 

di saat ini! Jangan katakan: ‘Saya masih muda.’  

BagiNya tidak ada yang terlalu muda! Tuhan 

tidak akan meninggalkanmu. Dia melindungi 

dan menyertaimu. 

 

Tuhan juga menjanjikan kita kekuatan dan 

penyertaanNya. Ayat 9: “Lalu TUHAN 

mengulurkan tangan-Nya dan menjamah  

mulutku; TUHAN berfirman kepadaku: 

Sesungguhnya, Aku menaruh perkataan-

perkataan-Ku ke dalam mulutmu”. Yeremia 

tidak usah mencari kata-kata sendiri. 

Tuhanlah yang akan memberikannya. Yeremia 

adalah instrumen Allah, juru bicaraNya. Ini juga 

berlaku bagi kita: ketika kita dalam situasi sulit 

dan tidak tahu harus berkata apa, jangan takut. 

Tuhan akan memberimu kata-kata. Dan jika anda 

tergagap-gagap, mungkin Tuhan mau memakai 
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stortvloed van prachtige woorden. Ja, de opdracht 

die Jeremia krijgt is loodzwaar, dat klopt. Geen 

enkele profeet heeft het zó moeilijk gehad als hij. 

Jeremia moest het oordeel aankondigen. Omdat 

het volk van Juda zó zwaar had gezondigd, moest 

Jeremia aankondigen dat de Babyloniërs zouden 

komen en de stad zouden innemen. Jeremia werd 

beschouwd als een landverrader, hij werd 

gevangen gezet, hij had een vreselijk leven. 

 

 

 
 

Laten we terugkeren naar Dietrich Bonhoeffer. In 

zijn twintiger jaren voelde hij zich geroepen om 

te spreken tegen het onrecht van het naziregime. 

Terwijl de Duitse kerk zich aanpaste aan de nazi-

ideologie, richtte Bonhoeffer de Bekennende 

Kirche (Belijdende Kerk) op, een beweging die 

zich verzette tegen deze verdraaiing van het 

evangelie. Met moed sprak hij de waarheid en 

bemoedigde anderen om trouw te blijven aan 

Jezus, zelfs onder dreiging. 

 

Bonhoeffer werd uiteindelijk gearresteerd en op 9 

april 1945 in kamp Flossenbürg geëxecuteerd, 

slechts enkele weken voor het einde van de 

oorlog. Zijn leven laat zien dat God jonge mensen 

de kracht kan geven om hun stem te laten horen, 

zelfs wanneer de weg zwaar is. In Westminster 

Abbey in Londen staat Bonhoeffer afgebeeld als 

keterbatasan anda. Terkadang perkataan yang 

gagap dari hati lebih meyakinkan dari pada 

semburan kata-kata indah. Tugas yang diterima 

Yeremia memang sangat sulit. Yeremia harus 

menyampaikan penghukuman Allah atas dosa 

umat Yehuda yang sangat besar. Yeremia harus 

menyampaikan bahwa orang Babilonia akan 

datang dan merebut Yerusalem. Yeremia 

dianggap pengkhianat bangsa, ia dipenjarakan, ia 

mengalami kehidupan yang penuh kesulitan.  

 

 
 

Mari kita kembali ke Dietrich Bonhoeffer. Di usia 

dua puluhan, dia merasa terpanggil untuk bangkit 

menentang ketidakadilan rezim Nazi. Ketika 

gereja Jerman beradaptasi dengan ideologi Nazi, 

Bonhoeffer mendirikan Bekennende Kirche 

(Gereja yang Mengaku), sebuah gerakan yang 

menentang distorsi Injil. Dengan keberanian dia 

menyampaikan kebenaran dan mendorong orang 

lain untuk tetap setia kepada Yesus, bahkan di 

bawah ancaman. 

 

Bonhoeffer akhirnya ditangkap dan dieksekusi di 

kamp Flossenbürg pada tanggal 9 April 1945, 

beberapa minggu sebelum perang berakhir. 

Kehidupannya menunjukkan bahwa Tuhan dapat 

memberi kekuatan pada generasi muda untuk 

memperdengarkan suara mereka, bahkan ketika 

jalan yang dilalui berat. Di Westminster Abbey, 
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een van de martelaren van de 20e eeuw, samen 

met anderen zoals Martin Luther King Jr., die hun 

leven gaven omwille van het evangelie van 

Christus. 

 

 
 

 
 

Als gemeente zijn we aan elkaar gegeven; we 

staan er niet alleen voor. Jeremia had soms ook 

steun van anderen, zoals zijn secretaris en trouwe 

vriend Baruch (Jeremia 36:32) en de Ethiopische 

hoveling Ebed-Melech, die hem zelfs eens het 

leven redde (Jeremia 39:15-18).  

 

 

 
 

London, Bonhoeffer digambarkan sebagai salah 

satu martir abad ke-20, bersama dengan orang-

orang lain seperti Martin Luther King Jr, yang 

menyerahkan nyawanya demi Injil Kristus. 

 

 
 

 
 

Sebagai jemaat kita diberikan satu sama lain; kita 

tidak sendirian. Yeremia juga terkadang 

mendapat dukungan dari orang lain, seperti 

Barukh yang merupakan sekretaris dan teman 

setianya (Yeremia 36:32). Juga Ebed-melekh, 

orang Etiopia pejabat istana yang pernah 

menyelamatkan nyawanya (Yeremia 39:15-18). 
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Samen vormen we een gemeenschap, en mogen 

we als eenheid het licht van Christus laten 

schijnen in deze wereld. Binnenkort zien we 

overal om ons heen kerstbomen met mooie 

versieringen en lichtjes. Wij, samen, zijn net als 

die lichtjes—allemaal even hard nodig. Samen 

staan we sterk. Laten we als gemeente, jong en 

oud, het licht van Christus laten schijnen in 

deze wereld. 

 

 
 

Net als Jeremia en Bonhoeffer ben jij geroepen. 

God vraagt misschien niet hetzelfde van jou als 

van hen, maar Hij roept je wel om op jouw 

manier je stem te laten horen, in jouw eigen 

omgeving. Luister naar de stem van de Here 

Jezus en wees niet bang. Hij is met je, en Hij 

vindt jou precies goed zoals je bent. Amen. 

 

Bersama-sama kita adalah satu jemaat, dan 

sebagai satu kesatuan kita boleh menyinarkan 

terang Kristus di dunia ini. Sebentar lagi kita akan 

melihat pohon Natal di mana-mana dengan 

dekorasi dan lampu yang indah. Kita, bersama-

sama, bagaikan lampu-lampu itu—semuanya 

saling melengkapi. Bersama kita kuat. Mari kita 

sebagai jemaat Tuhan, tua dan muda, 

memancarkan terang Kristus di dunia ini. 

 

 
 

Seperti Yeremia dan Bonhoeffer, anda juga 

dipanggil. Tuhan mungkin tidak meminta hal 

yang sama kepada Anda seperti yang Dia lakukan 

kepada mereka, namun Dia memanggil anda 

dengan cara sendiri, di lingkungan anda sendiri, 

untuk memperdengarkan suara anda. 

Dengarkanlah suara Tuhan Yesus dan jangan 

takut. Dia bersamamu, dan Dia mau memakaimu 

apa adanya. Amin. 

 

 

 


