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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Tilburg (tevens OLE), 4 februari 2024. 

“Wees een bemoediger!/ Jadilah orang yang menguatkan!” 

Handelingen 11:19-30  

 

Geliefde gemeente. Enige tijd geleden was er 

nieuws in Nederland over de campagne tegen 

kwetsende opmerkingen op social media, die 

geïnitieerd was door Slachtofferhulp Nederland. 

Slachtoffers en nabestaanden van 

verkeersongevallen, misdrijven en rampen 

hebben veel last van kwetsende opmerkingen. 

“Hij is vast dronken geweest,” als reactie onder 

een bericht over een dodelijk ongeval. “Wie 

fietst er dan ook op dat tijdstip alleen over die 

donkere weg,” over een meisje dat aangerand is. 

“Zal hij het wel zelf naar gemaakt hebben,” bij 

een Facebookbericht over een steekpartij. Het 

zijn slechts enkele voorbeelden van uiterst 

kwetsende reacties. Voor slachtoffers en 

nabestaanden zijn dit soort negatieve 

opmerkingen niet alleen uiterst pijnlijk, ze 

hebben ook een negatieve invloed op hun 

verwerkingsproces. 

 

 

 

 
 

‘Anderen kwetsen, vooroordelen, ontmoedigen, 

laten vallen’ zien we overal om ons heen. Dat 

wordt nog versterkt in social media waar men 

zich gemakkelijk schuilt achter anonimiteit. 

 

 

Het tegenovergestelde van kwetsen en 

ontmoedigen is: bemoedigen. Daar hebben we 

het vandaag over. Barnabas, hij heeft wel een 

gave om anderen te bemoedigen. Barnabas is een 

bijnaam, want eigenlijk heet hij Josef (Hand. 

4:36). Dat is zijn echte naam, maar iedereen in 

de christelijke gemeente noemt hem Barnabas, 

dat betekent: ‘zoon van de bemoediging’. 

Jemaat yang terkasih. Beberapa waktu yang lalu 

ada berita di Belanda tentang kampanye 

menentang komentar menyakitkan di media 

sosial, yang diprakarsai oleh Lembaga 

Pertolongan Korban Nederland. Para korban atau 

keluarga yang berkaitan dengan kecelakaan lalu 

lintas, kejahatan dan bencana sering diserang 

komentar menyakitkan. "Dia pasti mabuk," 

sebagai reaksi terhadap berita tentang 

kecelakaan fatal. "Salah sendiri kenapa 

bersepeda sendirian di jalan yang gelap itu," 

tentang seorang gadis yang mengalami 

pelecehan seksual. "Apakah dia sendiri 

sebenarnya yang melakukannya," komentar 

seseorang di Facebook tentang berita penikaman. 

Ini hanya beberapa contoh reaksi yang 

menyakitkan yang muncul di media sosial. Bagi 

para korban dan keluarga yang terkait, komentar 

negatif semacam ini bukan hanya menyakitkan, 

tetapi juga memberi pengaruh negatif pada 

proses untuk melangkah maju ke depan. 

 

 
 

‘Menyakiti orang lain, berprasangka buruk, 

mengecilkan hati, menjatuhkan’ kita lihat di 

mana-mana di sekitar kita. Apalagi sekarang 

dengan media sosial, orang mudah bersembunyi 

di balik anonimitas. 

 

Kebalikan dari menyakiti dan mengecilkan hati 

adalah: menguatkan. Inilah yang kita bicarakan 

hari ini. Barnabas, ia seorang yang diberi karunia 

untuk menguatkan orang lain. Barnabas adalah 

nama panggilan, karena nama sebenarnya Yusuf 

(Kisah Rasul 4:36). Namun semua orang di 

jemaat Kristen memanggilnya Barnabas, yang 

berarti “anak lelaki yang menguatkan.” Barnabas 
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Barnabas is nou typisch zo iemand die altijd oog 

heeft voor wat een ander nodig heeft, en die er 

altijd is op het juiste moment. Die mensen heb 

je, mensen die dat precies aanvoelen.   

 

Waarom wordt Barnabas naar Antiochië 

gestuurd? We hebben het gelezen: in Jeruzalem 

is de situatie steeds moeilijker geworden. Er is 

vervolging uitgebroken, de christenen worden 

gevangen gezet, gemarteld, uit de samenleving 

gepest. En de één na de ander vlucht weg, onder 

andere naar Fenicië (nu in Libanon) en ook naar 

het eiland Cyprus en de stad Antiochië. 

Antiochië heet nu Antakya (in Turkije). In die 

tijd was het een grote stad, de derde stad van het 

Romeinse Rijk, na Rome en Alexandrië, met een 

half miljoen inwoners. Antiochië was in die tijd 

een gemengde stad, met mensen uit alle 

windstreken. Een multiculturele stad dus. En in 

die grote stad zijn er die christelijke 

vluchtelingen. Ze gaan niet jammeren over hun 

lot, maar ze geven het Evangelie door. Wat 

kunnen we hiervan leren? Wat er ook in je 

leven gebeurt, in welke situatie je ook bevindt, 

je hebt het goede nieuws om te vertellen: dat 

Jezus Heer en Heiland is.  

 

 

Deze vluchtelingen zitten zó vol van Jezus, dat 

ze over Hem gaan vertellen! En wie vertellen ze 

dan over Jezus? Ja, natuurlijk: hun eigen 

landgenoten, de Joden. In Antiochië, daar 

zoeken ze de mensen op van hun eigen volk, en 

zo wordt er over Jezus gesproken. ‘Hij is de 

Messias!’ De vluchtelingen zijn ervan overtuigd! 

  

 

 

Maar er zijn onder die vluchtelingen ook mensen 

die oorspronkelijk helemaal niet uit Jeruzalem 

komen. Dat zijn mensen, die zijn opgegroeid op 

het eiland Cyprus of bijvoorbeeld in Libië, in de 

stad Cyrene. Die mensen spreken goed Grieks 

(de wereldtaal, zoals voor ons het Engels) en ze 

zijn gewend om met andere mensen om te gaan, 

mensen uit andere culturen. Zij gaan óók over 

Jezus praten met niet-Joden, mensen die ook 

Grieks spreken.  

 

Als mens kun je de neiging hebben om vast te 

houden aan het bekende, het bestaande 

(comfortzone). Dat is veilig, het is vertrouwd. Je 

adalah orang yang selalu memperhatikan apa 

yang dibutuhkan orang lain, dan yang selalu ada 

di waktu ia dibutuhkan. Ada orang seperti itu, 

yang sungguh peka merasakan hal itu.  

 

Mengapa Barnabas dikirim ke Antiokhia? Kita 

telah membacanya: di Yerusalem situasinya 

menjadi semakin sulit. Penganiayaan 

berkecamuk, orang-orang Kristen dipenjara, 

disiksa, dan diintimidasi di  masyarakat. Satu 

demi satu melarikan diri, antara lain ke Fenisia 

(sekarang di Libanon), ke pulau Siprus, dan ke 

kota Antiokhia. Antiokhia sekarang disebut 

Antakya (di Turki). Pada waktu itu kota besar 

ketiga di Kekaisaran Romawi, setelah Roma dan 

Alexandria. Penduduknya setengah juta orang. 

Antiokhia adalah kota campuran pada waktu itu, 

dengan orang-orang yang berasal dari seluruh 

penjuru dunia. Dengan kata lain kota yang 

multikultural. Di kota itu ada pengungsi-

pengungsi Kristen. Mereka tidak meratapi nasib, 

tetapi mereka memberitakan Injil. Apa yang bisa 

kita pelajari dari ini? Apapun yang terjadi 

dalam hidup anda, apa pun situasi yang anda 

hadapi, anda memiliki kabar baik untuk 

diberitakan: bahwa Yesus adalah Tuhan dan 

Juru Selamat. 

 

Hati para pengungsi ini begitu meluap-luap akan 

Yesus, sehingga mereka menceritakan tentang 

Yesus! Kepada siapa mereka bercerita tentang 

Yesus? Tentu kepada orang-orang sebangsa 

mereka, yaitu orang Yahudi. Di Antiokhia, di 

sana mereka mencari orang-orang dari 

bangsanya sendiri, dan demikianlah Yesus 

diberitakan. “Ia adalah Mesias!” Para pengungsi 

itu penuh keyakinan! 

 

Namun di antara para pengungsi itu ada juga 

orang-orang yang tidak berasal dari Yerusalem. 

Mereka adalah orang-orang yang dibesarkan di 

pulau Siprus atau di kota Kirene (di Libia). 

Orang-orang ini berbicara bahasa Yunani 

(bahasa dunia, seperti bahasa Inggris sekarang) 

dan mereka terbiasa berhubungan dengan orang-

orang lain budaya. Mereka juga berbicara 

tentang Yesus dengan orang non-Yahudi, orang-

orang yang juga berbahasa Yunani. 

 

Kebanyakan orang punya kecenderungan 

memegang erat apa yang ia kenal atau ketahui 

(zona nyaman). Itu aman, sudah terbiasa. Anda 
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weet wat je hebt. Maar de geschiedenis van de 

zending is de geschiedenis van het experiment, 

het nieuwe en onbekende wegen bewandelen.  

Durven we met het Evangelie de grens over? 

(Ook de grens van ons vertrouwde kringetje.)  

Een voorbeeld daarvan is de Huissamenkomst 

GKIN te Antwerpen die 10 jaar geleden 

begonnen is.  

 

Die vluchtelingen daar in Antiochië, die doen 

het. En wat staat er dan in vers 21? ‘De hand van 

de Heer steunde hen, zodat veel mensen tot 

geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer.’ 

Mooi hè? Er komen heel veel mensen tot geloof 

in Jezus!  

 

Maar in Jeruzalem weten ze niet helemaal wat ze 

ervan moeten vinden. Er komen geruchten uit 

Antiochië dat er massaal mensen tot geloof 

komen die niet Joods zijn. De moedergemeente 

in Jeruzalem vraagt zich af: ‘Kan dat allemaal 

wel?’ Die nieuwe gelovigen kennen toch de 

Bijbel niet, het Oude Testament? Ze hebben 

geen basis. Moeten ze de Joodse wetten volgen? 

Moeten ze besneden worden? Er komen heel 

veel vragen naar boven bij de gemeente in 

Jeruzalem. Hoe gaan ze hiermee om? Keuren ze 

de nieuwe gelovigen meteen af? Of praten ze  

negatief over hen? Of zeggen ze: ‘Laat maar 

zitten. Het is toch niet onze eigen gemeente’? 

Nee! Ze besluiten om iemand daar naar toe te 

sturen.  

 

 

‘Barnabas, ga jij eens kijken wat er gebeurt. En 

kom het ons dan vertellen, wij zullen voor je 

bidden.’ De keuze van Barnabas is een heel 

verstandige keuze. In Handelingen 4 wordt 

verteld dat Barnabas een Leviet was, afkomstig 

uit Cyprus. Dus een echte Jood, maar wel 

opgegroeid buiten Judea. Hij kan die 

vluchtelingen dus wel aanvoelen, die 

vluchtelingen die hartstochtelijk over Jezus 

vertellen. Het feit dat ze Barnabas kiezen, laat 

ons zien dat ze daar in Jeruzalem niet alleen 

maar kritisch zitten te kijken. Nee, ze kiezen heel 

bewust een ‘zoon van de bemoediging’. Is dat 

niet mooi? Zó kunnen we kerk zijn.  

 

 

 

tahu apa yang anda miliki. Tetapi sejarah 

pekabaran Injil adalah sejarah dari eksperimen. 

Menjajaki jalan yang baru dan tidak dikenal.  

Apakah kita berani membawa Injil melintasi 

perbatasan? (Juga batas dari kalangan kita 

sendiri.) Contoh yang kita dapat saksikan ialah 

Persekutuan Wilayah GKIN di Antwerpen yang 

dimulai 10 tahun lalu.  

 

Para pengungsi di Antiokhia melakukan itu. Dan 

apa yang tertulis di ayat 21? ‘Dan tangan Tuhan 

menyertai mereka dan sejumlah besar orang 

menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.’ 

Betapa indahnya bukan? Ada banyak orang yang 

bertobat dan menerima Yesus! 

 

Namun di Yerusalem mereka tidak tahu harus 

bagaimana bersikap. Ada desas-desus dari 

Antiokhia bahwa banyak orang non Yahudi 

secara massal percaya kepada Yesus. Jemaat 

induk di Yerusalem bertanya-tanya: ‘Apakah  

bisa begitu saja?’ Bukankah orang-orang 

percaya baru itu tidak mengenal Perjanjian 

Lama? Mereka tidak mempunyai dasar. Apakah 

mereka harus mengikuti hukum Yahudi? Apakah 

mereka harus disunat? Ada banyak pertanyaan 

yang muncul dari jemaat di Yerusalem. 

Bagaimana mereka menangani ini? Apakah 

mereka langsung menolak? Menggosipkan atau 

berbicara secara negatif? Ataukah mereka 

berkata: ‘Biarkan saja. Itukan bukan jemaat kita? 

Tidak! Mereka memutuskan untuk mengirim 

seseorang ke sana. 

 

‘Barnabas, lihat ke sana apa yang terjadi. 

Beritahukan kami selanjutnya. Kami akan 

berdoa untukmu.’ Pilihan mengutus Barnabas 

adalah pilihan yang bijaksana. Di Kisah Rasul 4 

diceritakan bahwa Barnabas adalah seorang 

Lewi yang berasal dari Siprus. Jadi orang 

Yahudi asli, tetapi besar di luar Yudea. Dengan 

demikian ia dapat menghayati para pengungsi 

yang dengan penuh semangat memberitakan 

tentang Yesus. Kenyataan bahwa mereka 

memilih Barnabas memperlihatkan kepada kita 

bahwa jemaat Yerusalem tidak hanya melihat 

secara kritis. Tidak, mereka secara sadar 

memilih ‘anak lelaki yang menguatkan’. 

Bukankah ini indah? Seperti itulah gereja 

seharusnya.  

 



4 

 
 

Wij als GKIN bestaan uit 5 regio’s en 1 

huissamenkomst. Wij steunen elkaar in lief en 

leed. Wij verlangen dat iedere regio groeit. De 

blijdschap van de ene regio is ook de blijdschap 

van de andere regio. De worsteling van de ene is 

ook de worsteling van de andere regio. Daarom 

hebben we bijv. landelijke mededelingen en 

landelijke vergaderingen. De vraag aan ons is: 

Hoe kunnen we als GKIN elkaar blijven 

bemoedigen en stimuleren?  

 

 

In Jeruzalem zeggen ze: ‘Barnabas, ga jij eens 

kijken?’ Ze zeggen niet: ‘Antiochië; dat is toch 

een andere gemeente, andere regio, daar hebben 

wij toch verder niks mee te maken?’ Nee, ze 

willen betrokken zijn, positief. ‘Barnabas, we 

willen graag weten wat er gebeurt!’ 

 

 

En dan staat er in vers 23: ‘Toen hij daar was 

aangekomen en zag wat God in zijn 

goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich 

…’ Dát is wat Barnabas ziet: ‘God heeft hier op 

een buitengewone manier gewerkt.’ Gods 

wegen zijn ondoorgrondelijk. De Heilige Geest 

waait waarheen Hij wil. Geen hart is te hard dat 

de Heilige Geest niet kan aanraken. Geen grens 

is te dicht die de Geest niet kan binnendringen. 

Verlangt u dat mensen Jezus ontmoeten en Hem 

binnenlaten in hun leven? Bent u ook bereid om 

hierin instrument te zijn van Gods Geest?  

 

 

 

Barnabas is intens blij. Wij lezen verder in vers 

23: ‘ … en spoorde hij iedereen aan om 

standvastig te zijn en trouw te blijven aan de 

Heer.’ Hij spoorde hen aan, je kunt ook vertalen: 

‘Hij bemoedigde hen.’ Precies zoals de betekenis 

van zijn naam. Barnabas: ‘Zoon van 

bemoediging.’  

 
 

Kita sebagai GKIN terdiri dari 5 regio dan 1 

persekutuan wilayah. Kita saling mendukung 

dalam suka dan duka. Kita rindu agar tiap regio 

bertumbuh. Sukacita yang satu juga menjadi 

sukacita yang lain. Pergumulan regio yang satu 

juga menjadi pergumulan yang lain. Karena 

itulah ada warta jemaat seluruh GKIN dan ada 

juga rapat-rapat gabungan seluruh GKIN. 

Pertanyaan bagi kita adalah: Bagaimana kita 

sebagai GKIN dapat terus saling menguatkan 

dan mendorong? 

 

Di Yerusalem mereka berkata: ‘Barnabas, coba 

lihat sendiri di sana’. Mereka tidak berkata: 

‘Ach, Antiokhia. Itu kan jemaat lain, regio lain, 

toch tidak ada hubungannya dengan kita…’ 

Tidak. Jemaat di Yerusalem ingin terlibat secara 

positif. ‘Barnabas, kami ingin tahu apa yang 

terjadi di sana!’ 

 

Di ayat 23 kita membaca: ‘Setelah Barnabas 

datang dan melihat kasih karunia Allah, 

bersukacitalah ia …’ Inilah yang Barnabas lihat: 

‘Allah bekerja di sana dengan cara yang luar 

biasa dan mencurahkan anugerahNya.’ Jalan 

Tuhan tidak dapat kita selami. Roh Kudus 

bertiup ke mana Ia mau. Tidak ada hati yang 

terlalu keras yang tidak dapat dijamah Roh 

Kudus. Tidak ada batas yang terlalu rapat yang 

tidak dapat ditembus Roh Kudus. Apakah anda 

rindu orang-orang berjumpa dengan Yesus dan 

mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka? 

Apakah anda siap menjadi alat Roh Kudus untuk 

ini? 

 

Barnabas sangat bersukacita. Selanjutnya kita 

membaca di ayat 23: ‘ … Ia menasihati mereka, 

supaya mereka semua tetap setia kepada 

Tuhan.’ Ia menasihati mereka, dapat juga 

diterjemahkan: ‘Ia menguatkan mereka.’ Persis 

seperti arti namanya. Barnabas: ‘Anak lelaki 

yang menguatkan.’ 
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Barnabas bemoedigt de nieuwe gelovigen: 

‘Mensen, dicht bij Jezus blijven, dicht bij Jezus!’ 

Een woord van bemoediging die elke christen 

te allen tijden nodig heeft, ook voor u, jou en 

mij: ‘Blijf dichtbij Jezus!’ Laat geen voorspoed 

of tegenspoed ons verder weg van Jezus 

brengen. Blijf je focussen op de Here! Blijf 

trouw aan de Here Jezus! Laten we anderen ook 

hierin bemoedigen!  

 

 

Barnabas is voortdurend bezig om mensen te 

laten zien: ‘De Heilige Geest is al veel meer met 

jou bezig dan je zelf dacht.’ Barnabas bemoedigt 

de ander, en hij zegt: ‘Kom op, ga door!’ En dat 

doet hij ook bij Paulus, die hier nog Saulus 

genoemd wordt. Saulus die vervolger was van de 

christelijke gemeente. Dat is nou typisch 

Barnabas, typisch deze ‘zoon van de 

bemoediging’. Barnabas kijkt niet naar het 

negatieve verleden van Paulus, maar naar de 

toekomst die God voor Paulus bedoelt heeft. 

Laat God je leven veranderen en gebruiken! 

Barnabas bemoedigt Saulus door hem kans te 

geven, door hem te betrekken. Barnabas haalt 

Saulus naar Antiochië om de gemeente te 

dienen. Zo is Saulus weer een bemoediging voor 

de gemeente. Bemoedigd om te bemoedigen! 

Bemoedigen betekent hier ook: voorúít 

helpen. ‘Kom op, blijf niet hangen in het 

verleden, maar volg je Heiland naar de 

toekomst.’   

 

 

Hoe bemoedig je de ander? Door niet te focussen 

op wat negatief is, maar op wat positief is. Toen 

ik klein was in Indonesië, keek ik graag naar een 

kinderprogramma hoe je leert tekenen. Geleid 

door een tekenmeester pak Tino Sidin. Wat kon 

hij mooi tekenen. Als afsluting van het 

programma liet hij meestal tekeningen zien die 

 

 
 

Barnabas menguatkan orang-orang Kristen baru 

itu: ‘Saudara sekalian, tetaplah dekat dengan 

Yesus. Setialah!’Sebuah kata penguatan yang 

dibutuhkan tiap orang Kristen di sepanjang 

zaman, juga untuk anda dan saya: ‘Tetaplah 

dekat dengan Yesus! Setia kepada Yesus!’ 

Jangan biarkan kesenangan atau kesusahan 

membuat kita jauh dari Yesus. Tetaplah fokus 

kepada Dia. Setialah pada Tuhan Yesus! Mari 

kita kuatkan orang lain juga untuk tetap setia!  

 

Barnabas terus berusaha menunjukkan kepada 

orang-orang: ‘Roh Kudus sudah lebih jauh 

bekerja dalam diri anda lebih dari yang anda 

pikirkan.’ Barnabas menguatkan dan berkata: 

‘Ayo, maju terus!’ Ini juga ia lakukan kepada 

Paulus, yang di sini masih disebut Saulus. Saulus 

yang dulu menganiaya jemaat. Sungguh inilah 

ciri khas Barnabas, ‘anak lelaki yang 

menguatkan’. Barnabas tidak melihat masa 

lalu Paulus yang negatif, melainkan masa 

depan yang Tuhan peruntukkan bagi Paulus. 

Biarlah Tuhan mengubah dan menggunakan 

hidupmu! Barnabas menguatkan Saulus dengan 

memberi kesempatan, dengan melibatkannya. 

Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia untuk 

melayani jemaat di sana. Saulus yang dikuatkan 

selanjutnya menjadi penguatan bagi jemaat 

Antiokhia. Dikuatkan untuk menguatkan!  

Menguatkan juga berarti di sini: menolong 

orang untuk maju. ‘Ayo, jangan terjebak di 

masa lalu, tapi ikut Juruselamatmu ke masa 

depan.’ 

 

Bagaimana anda menguatkan orang lain? 

Dengan tidak berfokus pada apa yang negatif, 

tetapi apa yang positif. Waktu saya kecil di 

Indonesia, saya senang melihat acara TV ‘Gemar 

Menggambar’ yang dipimpin pak Tino Sidin. 

Pak Tino Sidin jago menggambar. Di akhir acara 

ia memperlihatkan gambar-gambar yang dikirim 
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verstuurd werden door kinderen van overal in 

Indonesië. Elke keer zei hij: ‘Ya. Bagus!’. 

‘Mooi’. Ondanks dat de tekeningen echt in mijn 

ogen niet mooi waren, de vorm van een mens, 

dier of natuur niet propotioneel was, de keuze 

van de kleur verkeerd was (groene lucht 

bijvoorbeeld), zei hij telkens: ‘Ya. Bagus!’. In de 

ogen van pak Tino Sidin was de tekening 

misschien onaf, maar toch mooi. Een goed 

voorbeeld van bemoediging.  

 

 
 

Bemoedigen betekent ook: aanwakkeren wat 

er is aan goeds, ook al zijn het maar heel 

kleine vonkjes. Blaas het niet úit, maar blaas 

het juist áán. Dat leren we ten diepste van onze 

Here Jezus. Matteüs 12:20: ‘Het geknakte riet 

zal Hij niet breken en de walmende vlaspit zal 

Hij niet doven…’ 

 

 

Dat geldt zeker ook in de opvoeding in het gezin. 

Het belangrijkste aspect van de opvoeding is het 

kind bemoedigen. Elk kind heeft bemoediging 

nodig. Als we het kind bemoedigen brengen we 

het zelfrespect bij. 

 

 

Wat gebeurt er nog meer in Antiochië? Een 

profeet, Agabus, voorspelt een grote 

hongersnood. En wat doen de leden van die 

vluchtelingen gemeente? Ze zeggen tegen 

elkaar: ‘Laten we dan nu vast een collecte 

houden voor de gemeente in Jeruzalem en daar 

hulp heen sturen.’ Wat is dit bijzonder! 

Temidden van de tekorten als vluchtelingen, 

geeft de gemeente in Antiochië een  

offer voor het werk van God in Jeruzalem. Wat 

een offerbereidheid; daar kunnen we vandaag de 

dag van leren! Geven kunnen we doen niet 

anak-anak dari seluruh Indonesia. Tiap kali dia 

berkata: ‘Ya. Bagus!’. Walaupun di mata saya 

ada gambar yang tidak bagus karena bentuk 

orang, binatang atau alam yang tidak 

proposional. Ataupun pilihan warna yang tidak 

tepat (misalnya langit diberi warna hijau). Tiap 

kali ia berkata: ‘Ya. Bagus!’ Di mata pak Tino 

Sidin mungkin lukisan itu belum selesai, tetapi 

tetap bagus. Suatu contoh orang yang 

menguatkan.  

 

 
 

Menguatkan juga berarti: membangkitkan 

apa yang baik, walaupun hanya percikan api 

yang kecil. Jangan meniup mati api itu, tetapi 

kipasi agar semakin membara. Ini kita pelajari 

sedalamnya dari Tuhan Yesus. Matius 12:20: 

‘Buluh yang patah terkulai tidak akan 

diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar 

nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya…’  

 

Ini juga berlaku dalam hal mendidik anak di 

dalam keluarga. Aspek penting dari pendidikan 

ialah menguatkan atau memberikan dorongan. 

Tiap anak membutuhkan penguatan. Jika kita 

menguatkan seorang anak, maka kita 

menumbuhkan sikap menghargai diri padanya.   

 

Apa lagi yang terjadi di Antiokhia? Ada seorang 

nabi, Agabus yang  menubuatkan bahaya 

kelaparan yang besar. Dan apa yang dilakukan 

anggota-anggota jemaat pengungsi itu? Mereka 

saling berkata: ‘Mari kita kumpulkan 

persembahan untuk menolong jemaat di 

Yerusalem.’ Sungguh luar biasa! Di tengah 

kekurangan yang ada sebagai pengungsi, jemaat 

Antiokhia memberikan persembahan untuk 

pekerjaan Tuhan di Yerusalem. Sungguh suatu 

kesediaan berkorban yang dapat kita pelajari hari 

ini! Memberi dapat kita lakukan bukan hanya 



7 

alleen vanuit overvloed, maar ook vanuit 

tekorten.  

 

 
 

Als Barnabas terugkomt in Jeruzalem, heeft hij 

een collecteopbrengst bij zich. Als het ware in 

een envelope met het volgende schrift: ‘Aan de 

gemeente in Jeruzalem. Van de vluchtelingen 

gemeente in Antiochië, jullie broeders en zusters 

in de Heer, met een hartelijke groet.’ De 

gemeente in Jeruzalem, die toonde vertrouwen 

door Barnabas te sturen, en als je vertrouwen 

gééft, dan krijg je liefde terug. Door anderen te 

bemoedigen, wordt je zelf bemoedigd.  

 

 

Geliefde gemeente, veel mensen hebben 

bemoediging nodig. Wie gaat u, ga jij 

bemoedigen? Wees een bemoediger! Amen.  

dari kelimpahan, tetapi juga dari kekurangan. 

 

 
 

 

Ketika Barnabas kembali ke Yerusalem, ia 

membawa hasil persembahan itu. Seakan di 

sebuah amplop dengan tulisan: ‘Kepada jemaat 

di Yerusalem. Dari jemaat pengungsi di 

Antiokhia, saudara kalian di dalam Kristus, 

dengan salam hangat.’ Jemaat di Yerusalem 

menunjukkan kepercayaan mereka dengan 

mengutus Barnabas. Jika kita memberi 

kepercayaan, maka kita mendapatkan kasih. 

Dengan menguatkan orang lain, anda sendiri 

akan dikuatkan.  

 

Jemaat yang terkasih, banyak orang 

membutuhkan penguatan. Siapakah yang anda 

akan kuatkan? Jadilah orang yang menguatkan! 

Amin. 

  

 

 

 


