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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Amstelveen, 14 januari 2024 (tevens OLE) 

“Een toekomst vol van hoop/ Masa depan yang penuh harapan” 

II Kronieken 32:1-8  

 

Geliefde gemeente. Wie heeft het ooit 

meegemaakt? Ineens hangt er een spin voor uw 

neus, aan een draadje dat aan het plafond vast 

hangt. Dan bent u ongetwijfeld geschrokken. 

Maar merkt u het op dat de spin zo goed als 

roerloos hangt en niet ronddraait, terwijl die spin 

aan een zijden draadje hangt. Wonderlijk! Net 

alsof die spin wil zeggen: kalm aan, geen 

paniek!  

 

 

 

Hebt u ooit zelf meegemaakt dat uw leven aan 

een zijden draad hangt? Niet letterlijk natuurlijk 

als een spin, maar spreekwoordelijk. En hoe 

reageert u in die situatie? Ook rustig en kalm als 

een spin?  

 

Koning Jechizkia of Hizkia maakt dat mee in 

onze schriftlezing. Zijn leven hangt aan een 

zijden draad. Het Assyrische leger van koning 

Sanherib rukt op naar Jeruzalem. Assyrië was 

toentertijd een wereldmacht die zich uitstrekte 

over wat nu het grootste deel van Iran, Irak, 

Syrië, Jordanië, Noord-Israël en delen van 

Saoedi-Arabië is. Een grote dreiging wacht voor 

Jeruzalem en het tweestammenrijk Juda. Hoe is 

dat gekomen?  
 

Dat komt vanwege de hervorming die Hizkia 

heeft doorgevoerd. Achaz, de goddeloze vader 

van Hizkia, had zich eerder onderworpen aan 

Assyrië. Niet alleen wat politiek betreft, maar hij 

had ook de godsdienst zó ingericht, dat het 

Assyrië welgevallig was. Hizkia daarintegen 

Jemaat yang terkasih. Siapa yang pernah 

mengalami hal ini? Tiba-tiba anda melihat di 

depan mata ada laba-laba yang tergantung pada 

seutas jaring yang tergantung di langit-langit. 

Tentu anda pasti terkejut. Namun pernahkah 

anda perhatikan bahwa meskipun laba-laba itu 

bergelayut di seutas jaring namun ia hampir 

tidak bergerak dan badannya tidak berbalik. 

Luar biasa! Seolah ia ingin berkata: tenang, 

jangan panik!  

 

 
 

Pernahkah anda sendiri mengalami bahwa hidup 

anda seperti tergantung pada seutas benang? 

(dalam bahaya) Tentu tidak secara harafiah.  

Bagaimana reaksi anda dalam situasi itu? 

Apakah tenang seperti laba-laba? 

 

Raja Hizkia mengalami hal itu dalam bacaan 

Alkitab kita. Hidupnya tergantung pada seutas 

benang. Tentara Asyur dibawah pimpinan raja 

Sanherib maju ke Yerusalem. Pada saat itu 

Asyur adalah Kerajaan superpower. Wilayahnya 

mencakup sebagian besar Iran, Irak, Suriah, 

Yordania, Israel Utara dan sebagian Arab Saudi. 

Ancaman besar menanti Yerusalem dan 

Kerajaan (Selatan/ dua suku) Yehuda. 

Bagaimana ini bisa terjadi? 

 

Ini terjadi akibat reformasi yang dilakukan 

Hizkia. Raja Ahas, ayah Hizkia yang jahat 

sebelumnya telah tunduk kepada Asyur. Tidak 

hanya dalam bidang politik, ia juga mengatur 

soal keagamaan sedemikian rupa sehingga 

menyenangkan Asyur. Sebaliknya Hizkia ketika 

menjadi raja membuktikan kesetiaannya pada 
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heeft trouw bewezen aan God. Als koning 

zuivert hij de tempel van de Assyrische 

invloeden. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een 

conflict met Assyrië. Het kón niet anders. En 

Hizkia wílde ook niet anders, want hij wist: 

‘God heeft ons bevrijd uit de slavernij van 

Egypte, niet om opnieuw een slavenvolk te zijn, 

maar om Hem te dienen in vrijheid.’  

 

 
 

Soms denken we misschien dat als wij God 

trouw volgen en dienen, dat het dan allemaal 

vanzelfsprekend goed gaat. Maar, dat heeft God 

echter nooit beloofd. God is inderdaad bij ons! 

Maar dat betekent niet dat we in het leven geen 

strijd te verduren krijgen. 
 
 

Hizkia komt dus in opstand, en hij doet dat 

bewust en weloverwogen. Maar ja, dán worden 

de gevolgen duidelijk. Hij ziet het al voor zich: 

de éne na de andere stad van Juda wordt 

ingenomen door dat sterke leger van Assyrië. 

Als dat gebeurt, dan begint Hizkia te twijfelen. 

‘Heb ik het wel goed gedaan? Wat moet ik 

doen?’ In II Koningen 18:14-16 lezen we dat 

Hizkia boodschappers stuurt naar Sanherib, en 

hij zegt: ‘Ik ben tegenover u in gebreke 

gebleven. Staak uw aanval. Wat u mij oplegt, zal 

Allah. Ia membersihkan bait Allah dari 

pengaruh Asyur. Hal ini akhirnya menimbulkan 

konflik dengan Asyur. Hizkia tidak mau 

meneruskan  warisan ayahnya. Hizkia tahu 

bahwa Allah telah memerdekakan mereka dari 

perbudakan di Mesir bukan untuk hidup dalam 

kuk perbudakan lagi, tetapi untuk melayaniNya 

dalam kebebasan.  

 

 
 

Kadang-kadang kita mungkin berpikir kalau kita 

setia mengikuti dan melayani Tuhan, maka 

segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. 

Namun Tuhan tidak pernah menjanjikan hal itu. 

Tuhan memang bersama kita! Namun bukan 

berarti kita tidak akan mengalami pergumulan 

hidup. 

 

Hizkia memberontak terhadap Asyur. Ia lakukan 

ini dengan penuh kesadaran dan pertimbangan. 

Namun konsekuensinya jelas terlihat. Hizkia 

melihat satu demi satu kota di Yehuda direbut 

oleh tentara Asyur yang kuat itu. Ketika semua 

itu terjadi, Hizkia mulai ragu. ‘Apa benar yang 

aku lakukan selama ini? Apa yang aku harus 

perbuat?’ Di II Raja-Raja 18:14-16 tertulis 

bahwa Hizkia mengirimkan utusan kepada 

Sanherib, dan berkata: ‘Saya telah bersalah. 

Sebab itu, saya mohon sudilah Tuan 
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ik dragen.’ De boodschappers komen terug, en 

weet u, Sanherib eist 300 talent zilver en 30 

talent goud. Hoeveel is dat? Eén talent is 

ongeveer 34 kilo! Dus het gaat om ruim 10.000 

kilo zilver en ruim 1000 kilo goud. Je denkt 

misschien: ‘Dat is toch niet op te brengen!’ En 

toch doet Hizkia het. Hij laat zelfs in de tempel 

al het goud en het zilver van de deuren en de 

deurposten halen. Zijn hart moet gebroken zijn! 

Hij heeft zelf die tempel weer mooi gemaakt! En 

nu dit...! Maar goed, daar gaat het geld: naar 

Sanherib. En als Sanherib het geld krijgt, al die 

duizenden kilo’s zilver en goud, dan zegt hij: 

‘Dankjewel, en ik ga nu gewoon door met mijn 

veldtocht tegen Jeruzalem.’ Het heeft dus 

helemaal niets geholpen!  

 

 

Hizkia houdt geen stand, en tóch gaat God met 

hem verder! Als hij in zijn wanhoop toegeeft aan 

Sanherib, als hij in de tempel het goud van de 

deuren laat afschrapen, keert God Hizkia niet de 

rug toe. Hij blijft trouw! Misschien zit u hier, of 

jij, en je denkt: ‘Ik ben ook niet trouw geweest. 

Ik heb God echt in de steek gelaten. Toen het 

erop aankwam, toen was ik laf. Ik koos voor 

mezelf, ik koos voor mijn eigen veiligheid. Hoe 

kan God ooit nog met mij verder gaan?’ En dat 

is nou juist het mooie: God ging verder met 

Hizkia, en God gaat ook verder met u, met jou, 

met mij! Die trouw van God, die blijft overeind 

als een rots in de branding! Alleen, dat moet wel 

helder zijn: het hielp niet! De ontrouw van 

Hizkia hielp niet! Hij was een zee van geld 

kwijt, en hij kreeg er niets voor terug. Ontrouw 

aan God brengt je nooit verder, ook al lijkt dat 

zo, op de korte termijn. Koning Sanherib gaat 

gewoon door. Het éne na het andere stadje in 

Juda wordt ingenomen.  

 

God zij dank is Hizkia weer terug bij God. Zijn 

twijfel is overwonnen. En Hizkia doet twee 

dingen: hij neemt maatregelen op het natuurlijke 

niveau, en hij wijst op het bovennatuurlijke 

niveau. ‘Ora et Labora’, kunnen we ook zeggen. 

‘Bidden en werken’. 

 

menghentikan serangan terhadap kami. Semua 

tuntutan Tuan akan saya penuhi.’ (BIS). Utusan 

Hizkia kembali dan Sanherib menuntut 300 

talenta perak dan 30 talenta emas. Satu talenta 

itu sekitar 34 kilo. Jadi sekitar 10.000 kilo perak 

dan 1000 kilo emas. Mungkin kita berpikir: 

‘Bagaimana mungkin memenuhi permintaan 

itu’. Namun Hizkia memenuhinya. Bahkan ia 

sampai mengeluarkan emas dan perak dari pintu 

dan tiang Bait Allah. Hatinya pasti hancur! 

Padahal ia sendiri yang memperbaiki dan 

memperindah Bait Allah. Akhirnya Sanherib 

mendapat apa yang ia tuntut. Namun apa yang 

Sanherib katakana? ‘OK. Ini aku ambil, tapi aku 

akan tetap menaklukkan Yerusalem.’ Jadi semua 

yang diberikan tidaklah membantu! 

 

Hizkia tidak berdiri teguh, namun Allah tetap 

menyertai dia. Ketika dia putus asa dan mau 

menyerah kepada Sanherib, ketika dia mengikis 

emas dan perak dari pintu Bait Suci, Allah tidak 

meninggalkan Hizkia. Allah tetap setia! 

Mungkin ada di antara anda yang juga berkata: 

‘Aku juga tidak setia. Aku meninggalkan Tuhan 

dan mengecewakanNya. Pada waktu aku harus 

memilih, aku menjadi seorang pengecut yang 

memilih menyelamatkan diri dan mengingkari 

Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan mau terus 

bersamaku?’ Itulah justru keindahannya: Allah 

terus berjalan bersama Hizkia, dan Allah juga 

mau terus berjalan bersama saudara! Kesetiaan 

Allah itu kokoh seperti batu karang! Namun 

perlu kita tanamkan dalam hati: kalau kita tidak 

setia kepada Tuhan ini tidak akan menolong. 

Seperti Hizkia yang kehilangan banyak emas 

dan perak. Ketidaksetiaan pada Allah tidak 

membuat kita maju, walaupun kelihatannya 

demikian dalam jangka pendek.  

 

Puji Tuhan! Hizkia kembali kepada Tuhan. Ia 

menang atas keraguannya. Hizkia melakukan 

dua hal: ia mengambil tindakan dari sisi alami 

(manusiawi), dan menunjuk kepada sisi Ilahi. 

Atau dengan kata lain: ‘Ora et Labora‘. ‘Berdoa 

dan Bekerja’. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 
 

Die twee horen altijd bij elkaar. Als je gelooft, 

en je richt je op het bovennatuurlijke niveau, op 

God, dan moet je tegelijkertijd ook doen wat in 

jouw vermogen ligt, als mens. Als u ziek bent, 

dan mag u zéker bidden om genezing, maar u 

moet ook zéker medicijnen nemen. Als u die 

twee van elkaar losmaakt, gaat het mis.  

 

 

Wat doet Hizkia op het natuurlijke vlak? Een 

aantal dingen. Hij overlegt met zijn 

raadsheren en krijgshelden. Overleg! God 

heeft ons aan elkaar gegeven in de gemeente! 

We hebben elkaar nodig en we hebben elkaar 

ook te bieden! Samen komen we verder. Praat 

maar met elkaar over wat u mooi vindt in geloof, 

maar ook wat u moeilijk vindt. Uw zekerheden, 

maar ook uw twijfels en worstelingen. We 

hebben elkaar gekregen, en dat is een geschenk 

van God! Hizkia overlegt, en dan neemt hij een 

aantal maatregelen. De muren worden 

versterkt, en er wordt een nieuwe muur 

bijgebouwd. Om je huis op orde te krijgen, is 

het belangrijk om te herstellen wat gebroken is 

en om te versterken wat zwak is. Er worden 

ook veel wapens gemaakt. En daarnaast denkt 

de koning vooruit (pro-actief): ‘Als hier om de 

stad heen dat leger van Assyrië ligt, en er zijn 

nog waterbronnen, dan kunnen ze het lang 

volhouden! We moeten die waterbronnen 

dichtstoppen, ze afsluiten en verbergen.’ En dat 

gebeurt. Er wordt met man en macht gewerkt om 

die waterbron af te dekken. Op dat natuurlijke 

vlak kunnen we allemaal onze handen uit de 

mouwen steken!  

 

 

Maar er is ook nog een ander niveau, het 

bovennatuurlijke niveau. Die wereld die we 

niet kunnen zien, de hemelse heerlijkheid waar 

God woont, en waar de engelen zijn. Die wereld 

 
 

Kedua hal ini tidaklah terpisahkan. Kalau 

saudara percaya, maka saudara mengarahkan 

diri pada yang Ilahi, kepada Tuhan, maka 

sekaligus saudara harus melakukan apa yang 

bisa saudara lakukan sebagai manusia. Kalau 

saudara sakit, maka saudara berdoa memohon 

kesembuhan, tapi saudara juga harus meminum 

obat. Salahlah kalau dua hal itu dipisahkan.   

 

Apa yang Hizkia lakukan dari sisi alami 

(manusiawi)? Beberapa hal. Ia berunding 

dengan para panglima dan pahlawan-

pahlawannya. Berunding! Allah memberikan 

kita satu sama lain di jemaat! Kita saling 

membutuhkan dan juga dapat saling melengkapi. 

Bersama-sama kita bisa maju. Karena itu 

berbicaralah satu sama lain tentang indahnya 

hidup beriman bagi anda, namun juga kesulitan 

hidup beriman. Keyakinan, namun juga 

keraguan dan pergumulan anda! Adalah 

anugerah bahwa Allah memberikan kita satu 

kepada yang lain. Hizkia berunding dan 

mengambil sejumlah tindakan. Tembok-

tembok diperkuat dan tembok baru 

dibangun. Dalam menghadapi pergumulan, kita 

harus membereskan rumah kita dengan 

memperbaiki apa yang rusak dan memperkuat 

apa yang lemah. Dibuatlah juga senjata perang. 

Selain itu Hizkia berpikir ke depan (pro-aktif): 

‘Jika ada tantara Asyur di sekitar kota, dan 

masih ada sumber air, maka mereka bisa 

bertahan lama! Kita harus menutup sumber air 

dan menyembunyikannya.’ 

Terjadilah demikian. Masyarakat bekerja keras 

menutup sumber air. Di sisi alami itu kita semua 

bisa menyingsingkan lengan baju kita! 

 

Selain sisi alami (manusiawi), ada sisi Ilahi.  

Dunia yang tidak dapat kita lihat, kemuliaan 

surgawi di mana Allah dan malaikat-

malaikatNya tinggal. Dunia itu tidak jauh, tapi 
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is niet ver weg, maar heel dichtbij, op een 

manier die wij niet kunnen bevatten. En nu zegt 

Hizkia: ‘Denk aan dat niveau! Denk aan God, en 

aan Zijn macht! Natuurlijk: wij zíén alleen een 

Assyrisch leger, als dat straks om de stad heen 

ligt. Maar er is ook nog een onzichtbare 

realiteit.’ Hizkia spreekt zijn hele legers moed 

in. ‘Wees vastberaden en standvastig. Laat u 

door de koning van Assyrië en de grote 

legermacht die hij bij zich heeft geen angst 

aanjagen, want wij zijn sterker dan hij: hij 

verlaat zich op menselijke kracht, maar wij 

worden bijgestaan door de HEER, onze God, 

die voor ons strijdt.’ Wat is het bijzonder. Te 

midden van de dreiging is er toch een toekomst 

vol van hoop.  

 

 

 
 

We heben allemaal een strijd in ons leven in 

welke vorm dan ook. Bovenal moeten we ook 

niet vergeten dat er een geestelijke strijd gaande 

is. De vijand, de duivel is als een brullende 

leeuw, op zoek naar prooi. Satan is altijd op 

zoek naar mogelijkheden om ons te verslaan, 

hetzij met verleidingen hetzij met openlijke 

aanval. Wij kunnen zo geïntimideerd voelen en 

worden zo in beslag genomen door datgene wat 

we zien. De dreiging die komt. Maar de dingen 

liggen héél anders dan ze lijken! Het lijkt 

misschien zo te zijn, dat het kwaad aan de 

winnende hand is, maar dat is een 

schijnvertoning. Treffend zegt John Piper het 

volgende: ‘Als God voor jou strijdt, is je 

vijand altijd in de minderheid ‘. Daarom 

moeten we in onze worstelingen voortdurend 

elkaar wijzen op God, en op Zijn macht. 

 

dekat, walaupun kita tidak dapat memahaminya. 

Hizkia berkata: ‘Ingatlah sisi Ilahi! Ingat Allah 

dan kuasaNya! Tentu saja yang kita lihat hanya 

tentara Asyur yang semakin mendekati kita. 

Namu ada juga realitas yang tidak kita lihat.’ 

Hizkia meneguhkan hati pasukannya. 

“Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! 

Janganlah takut dan terkejut terhadap raja 

Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, 

karena yang menyertai kita lebih banyak dari 

pada yang menyertai dia. Yang menyertai dia 

adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai 

kita adalah TUHAN, Allah kita, yang 

membantu kita dan melakukan peperangan 

kita." Sungguh luar biasa. Di tengah segala 

ancaman, masih ada masa depan yang penuh 

harapan.  

 

 
 

Kita semua memiliki pergumulan dalam hidup 

dalam bentuk apapun. Selain itu kita juga perlu 

ingat ada peperangan rohani yang terjadi. Musuh 

kita, si iblis seperti singa yang mengaum 

mencari mangsa. Si jahat selalu mencari cara 

untuk mengalahkan kita, baik dengan godaan 

atau serangan terbuka. Kita bisa merasa sangat 

terintimidasi dan pikiran kita ruwet atas apa 

yang kita lihat, ancaman musuh yang semakin 

mendekat. Namun sesungguhnya keadaan itu 

berbeda dari yang terlihat. Kelihatannya 

memang si jahat akan menang, tapi itu adalah 

sebuah kepalsuan. Tepat sekali apa yang 

dikatakan oleh John Piper: “Ketika Tuhan 

berperang untuk anda, maka musuh anda 

selalu jumlahnya lebih sedikit”. Oleh karena 

itu, dalam pergumulan kita, kita harus terus-

menerus mengarahkan satu sama lain kepada 

Allah dan kuasaNya.  
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Paulus bevestigt dat in Romeinen 8:31-32 ‘Als 

God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal 

Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, 

maar Hem omwille van ons allen heeft 

prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles 

schenken?’ Als God ons Zijn Zoon heeft 

gegeven, het liefste dat Hij had, zou Hij ons dan 

ook niet helpen op al die gebieden waar wij Hem 

nodig hebben? Wij mogen God natuurlijk niet 

dingen vragen om onze eigen hartstochten te 

bevredigen (Jakobus 4:3), maar omwille van 

Zijn eer en Zijn Koninkrijk. Dat Zijn Koninkrijk 

uitgebreid mag worden in en door ons leven. 

 

 

 

Inderdaad. Er is een toekomst vol van hoop! En 

nu komt het erop aan om daar écht mee te 

rekenen. Om die macht van God een plaats te 

geven binnen onze denken. Gods macht, dat is 

het fundament van ons leven, ook van het 

gemeenteleven. Sterker nog: als wij niet denken 

en leven vanuit die macht van God, dan eren wij 

Hem niet!  

 

Alexander de Grote, de machtige heerser over 

het hele MiddenOosten, had een knecht, die hem 

eens een enorme dienst had bewezen. De koning 

zei tegen de knecht: ‘Ga maar naar de 

koninklijke schatbewaarder, en vraag maar om 

een som geld, zo groot als je zelf wilt en terecht 

vindt. Dat geld, dat schenk ik jou, uit 

dankbaarheid.’ De man ging naar de 

schatbewaarder, en vroeg een onvoorstelbaar 

grote som geld. De schatbewaarder stond 

perplex. ‘Als ik dat zou geven, zou de schatkist 

bijna leeg zijn!’ riep hij uit. De man zei alleen 

maar: ‘Alexander heeft het beloofd.’ De 

schatbewaarder ging tenslotte maar zelf naar de 

 

 

 
 

Paulus meneguhkan ini di Roma 8:31-32 ‘Jika 

Allah di pihak kita, siapakah yang akan 

melawan kita? Ia, yang tidak menyayangkan 

Anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya 

bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia 

tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita 

bersama-sama dengan Dia?’ Jika Allah telah 

memberi milikNya yang terbaik, yaitu Yesus 

AnakNya, bukankah Ia juga akan memberi kita 

pertolongan yang kita butuhkan? Tentu saja kita 

tidak boleh meminta sesuatu untuk memuaskan 

hawa nafsu kita (bnd. Yakobus 4:3), tetapi untuk 

kemuliaanNya dan kerajaanNya. Agar 

KerajaanNya diperluas di dalam dan melalui 

hidup kita.   

 

Sungguh benar. Ada masa depan yang penuh 

harapan! Mari kita tanamkan ini di hati. Biar 

kuasa Tuhan mendapat tempat dalam pemikiran 

kita. Kuasa Tuhan adalah fondasi hidup kita dan 

juga hidup berjemaat. Bahkan lebih lagi: kalau 

kita tidak berpikir dan hidup dari kuasa Tuhan, 

maka kita tidak menghormatiNya! 

 

 

Alexander Agung yang pernah menjadi 

penguasa di seluruh Timur Tengah, mempunyai 

seorang hamba yang sangat berjasa padanya. 

Karena itu ia berkata kepada hamba itu: 

‘Pergilah ke bendahara kerajaan dan mintalah 

uang sebanyak yang kamu mau dan anggap 

pantas. Uang itu aku berikan kepadamu sebagai 

tanda terima kasih’. Sang hamba pergi ke 

bendahara kerajaan dan meminta sejumlah uang. 

Bendahara sangat terkejut mendengar jumlah 

yang ia dengar. ‘Kalau aku kasih kamu, nanti 

keuangan kerajaan hampir kosong!’ serunya. 
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koning toe. Wat zei Alexander? ‘Geef hem wat 

hij vraagt. Hij laat zien dat hij groot van mij 

denkt, en dat hij mij vertrouwt op mijn woord.’  

 

Te weinig van God verwachten, daarmee eer je 

Hem niet. Hoe verloopt het verder met Hizkia? 

Nadat hij om hulp bidt, nadat hij alles verwacht 

van de Heer, toont God Zijn macht. God stuurde 

een engel om de legers van Sanherib te verslaan. 

God gaf Hizkia een overwinning (zie II 

Kronieken 32:20). Laten we op God bouwen, net 

als Hizkia. Wij doen alles wat in ons vermogen 

ligt om te kunnen omgaan met de situatie die we 

tegenkomen (het natuurlijke niveau) en wij 

vertrouwen op de Here Jezus voor de uitkomst, 

wetende dat Hij ons altijd bijstaat. Hij strijdt 

voor ons. Hij is de Overwinnaar. Hij zal Zijn 

plan voor ons leven verwezenlijken. Verwacht 

alles van Hem! (het bovennatuurlijke niveau). 

Ora et labora! Bidden en werken! Zo gaan we 

ook deze nieuw week in, in ons persoonlijk 

leven en in het het leven van Zijn gemeente. Wij 

nemen Zijn belofte mee op onze levenreis: er is 

een  toekomst vol van hoop! Amen. 

 

Sang hamba itu berkata: ‘Alexander sendiri yang 

berjanji.’ Akhirnya bendahara kerajaan datang 

ke raja. Apa yang dikatakan Alexander? 

‘Berikan kepadanya apa yang ia minta. Ini 

membuktikan bahwa ia menghormati 

kebesaranku dan mempercayaiku’. 

 

Terlalu sedikit berharap kepada Tuhan berarti 

tidak menghormati Tuhan. Apa yang terjadi 

selanjutnya pada Hizkia? Setelah ia berdoa 

memohon pertolongan Allah, setelah ia berharap 

kepada Allah, maka Allah menunjukkan 

kuasaNya. Allah mengirim malaikatnya untuk 

mengalahkan tentara Sanherib. Allah memberi 

Hizkia kemenangan (Lihat II Taw. 32:20). 

Seperti Hizkia, marilah kita mengandalkan 

Tuhan. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan 

untuk menghadapi situasi yang kita hadapi (dari 

sisi manusiawi). Kita percayakan hasilnya 

kepada Tuhan Yesus, sambil mengetahui bahwa 

Ia selalu menyertai kita. Ia berperang bagi kita. 

Ia adalah Sang Pemenang. Ia akan menggenapi 

rencanaNya bagi hidup kita. Berharaplah 

segalanya padaNya! (dari sisi Ilahi). Ora et 

Labora! Berdoa dan bekerja! Demikian kita 

memasuki minggu yang baru ini, baik dalam 

kehidupan pribadi maupun jemaatNya. Kita 

membawa janjiNya dalam perjalanan hidup kita: 

ada masa depan yang penuh harapan! Amin. 

  

 

 

 

 

 


