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Preek ds. J. Linandi, GKIN regio Amstelveen (tevens OLE GKIN), 10 september 2023 

“Het DNA van een missionaire gemeente/ Ciri khas jemaat yang misioner” 

Handelingen 11:19-30  

 

Geliefde gemeente. Lange tijd was Zuid-Korea 

hét voorbeeld van de snelle groei van het 

christendom. Zuid-Korea is ook één van de 

landen die de meeste zendelingen uitzendt. 

Volgens International Mission Board zijn er op 

dit moment ongeveer 27.000 zendelingen uit 

Zuid-Korea uitgezonden overal in de hele 

wereld. Persoonlijk heb ik onlangs meegemaakt 

van het gepassioneerde geloof van de Zuid-

Koreanen. Vorige maand ging ik samen met 

mijn gezin op vakantie naar Tsjechië. In Praag 

gingen we naar de Bethlehemkapel van 

Johannes Hus, de voorloper van reformatie, 100 

jaar vóór Maarten Luther. Toen we daar waren, 

kwam er ook een groep Zuid-Koreanen in de 

kapel. Na het bezichtigen van die kapel stonden 

ze allemaal in een hoek en begonnen te zingen 

in het Koreaans: ‘Jezus, wij verhogen U. Wij 

erkennen U als Heer. U bent hier, in ons midden 

Heer. En onze lofprijs geeft U eer ...’ 

(Opwekking 237). Zo indrukwekkend was het. 

Christenen die vol zijn van Jezus en hun geloof 

durven te uiten.  

 

 
 

Vandaag lezen we over een gemeente die 

uitstraling heeft, namelijk de gemeente van 

Antiochië. Deze gemeente laat het DNA van een 

missionaire gemeente zien. Laten we vandaag 

samen leren. Er zijn vier kenmerken van deze 

gemeente.  

 

1. Enthousiasme (vers 19-21)  

Enthousiasme, dat is een opvallend kenmerk van 

Jemaat yang terkasih. Korea Selatan sudah sejak 

lama menjadi contoh pesatnya pertumbuhan 

kekristenan. Korea Selatan juga adalah salah 

satu negara yang paling banyak mengutus 

misionaris. Menurut International Mission 

Board, saat ini ada sekitar 27.000 misionaris 

dari Korea Selatan yang diutus ke seluruh dunia. 

Secara pribadi belum lama ini saya menyaksikan 

sendiri iman yang penuh semangat dari orang 

Korea Selatan. Bulan lalu saya dan keluarga 

berlibur ke Ceko. Di Praha kami pergi ke kapel 

Bethlehem dari Yohanes Hus, pelopor 

Reformasi, 100 tahun sebelum Martin Luther. 

Ketika kami ke sana, datang juga satu grup dari 

Korea Selatan di kapel itu. Setelah melihat-lihat 

kapel itu, mereka semua berdiri di pojok kapel 

dan mulai bernyanyi dalam bahasa Korea: 

‘Yesus, kami puja. Kami sembah s’bagai Raja. 

Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji 

...’ 

Sungguh mengesankan. Orang-orang Kristen 

yang penuh dengan Yesus dan berani 

mengungkapkan iman mereka. 

 

 
 

Hari ini kita membaca tentang jemaat yang 

menyinarkan cahaya, yaitu jemaat Antiokhia. 

Jemaat ini memperlihatkan DNA (ciri khas 

genetika) dari jemaat yang misioner. Mari kita 

belajar bersama hari ini. Ada empat ciri khas 

dari jemaat ini. 

 

1. Antusiasme (ayat 19-21) 

Antusiasme merupakan ciri yang mencolok dari 
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deze groep mensen. Ze zijn vol van Jezus en 

willen dat doorgegeven aan anderen. Als u nu 

weet, hoe ze hier in Antiochië gekomen zijn, 

dan is dat eigenlijk onvoorstelbaar. Want de 

volgelingen van Jezus zijn hier niet aangekomen 

als handelsreizigers, ook niet als zendelingen, 

maar als vluchtelingen. De Joodse leiders 

maakten het de volgelingen van Jezus in 

Jeruzalem uiterst moeilijk. Ze werden zwaar 

vervolgd. Daarom sloegen ze op de vlucht. En 

zo kwamen er ook Joden hier terecht, in die 

enorme stad Antiochië, ver in het noorden. 

Antiochië heet nu Antakya (in Turkije).  

 

 
 

kelompok ini. Mereka penuh dengan Yesus dan 

ingin membagikannya kepada orang lain. 

Sungguh tidak terbayangkan kalau kita 

mengetahui konteks mereka. Para pengikut 

Yesus di Antiokhia tidaklah datang sebagai 

pedagang atau penginjil, tetapi sebagai 

pengungsi. Pemimpin-pemimpin Yahudi 

membuat hidup pengikut Yesus sulit. Mereka 

ditekan dan dianiaya. Itu sebabnya mereka 

melarikan diri. Demikian juga sampailah orang-

orang Yahudi di Antiokhia yang ada jauh di 

sebelah utara. Kota Antiokhia sekarang bernama 

Antakya (di Turki).    
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De leerlingen van Jezus komen als 

vluchtelingen, maar ze stralen van 

enthousiasme. Onmogelijk kunnen ze hun mond 

dichthouden. Want ze zijn gegrepen door de 

boodschap van Jezus. En terwijl de volgelingen 

van Jezus elders de boodschap alleen doorgeven 

aan de Joden, trekken ze zich in Antiochië niks 

aan van al die barrières. Iedereen moet het horen 

ongeacht hun afkomst of achtergrond! En wat is 

het resultaat? Vers 21: ‘De hand van de Heer 

steunde hen, zodat veel mensen (veel Grieken) 

tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de 

Heer.’ 

 

Als wij enthousiast zijn over de liefde van 

Christus en verder kijken dan onze eigen kring, 

dan is het de hand van de Heer Zelf die ons 

uitzendt en een steuntje in de rug geeft. Dan 

gebeurt er wat! Vroeg of laat zullen we dan zien 

dat mensen tot geloof komen en zich bekeren tot 

de Heer. Het doet me denken aan enkele 

gemeenteleden van ons die graag hun buren, 

kennissen of vrienden meenemen naar de 

kerkdienst.  

 

Paulus gebruikt Antiochië later als thuisbasis en 

het wordt een tweede basis (na Jeruzalem) voor 

de prille evangelische beweging. De beweging 

die in Jeruzalem stedelijk karakter aanneemt 

krijgt in Antiochië het karakter van een 

gemeente in een wereldstad. Antiochië wordt 

later bekend als sprinkplank voor de 

wereldwijde evangelisatie. De opdracht van 

Jezus begint hierdoor te vervullen: ‘Maar 

wanneer de Heilige Geest over jullie komt, 

zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen 

te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, 

tot aan de uiteinden van de aarde.’ (Hand. 1:8) 

 

 

Hoe meer je je richt op Christus (Christus 

georiënteerd), hoe meer je de last van zonde en 

kwaad van je aflegt, hoe meer je je concentreert 

op Hem, hoe dieper het je raakt: het Evangelie 

van Gods liefde. Dan ben je er ondersteboven 

van! Dat is enthousiasme. 

 

En enthousiasme is aanstekelijk. Inderdaad. Na 

het horen van het lied van de Zuid-Koreanen in 

Praag, zing ik dat lied ook graag, tot nu toe (al is 

het niet in het Koreaans).  

 

Murid-murid Yesus ini datang sebagai 

pengungsi namun mereka memancarkan 

antusiasme. Mereka tidak mungkin menutup 

mulut mereka. Mereka telah dikuasai berita Injil. 

Sementara pengikut Yesus di tempat lain hanya 

memberitakan Injil kepada orang Yahudi, di 

Antiokhia mereka tidak mau dibatasi dengan 

batas-batas itu. Semua orang harus mendengar 

berita Injil tanpa memandang asal atau latar 

belakang mereka! Bagaimana hasilnya? Ayat 

21: ‘Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan 

sejumlah besar orang (Yunani) menjadi percaya 

dan berbalik kepada Tuhan.’ 

 

Jika kita antusias akan kasih Kristus dan 

memandang melampaui kelompok kita, maka 

tangan Tuhan sendiri yang mengutus kita dan 

menyertai kita. Akibatnya cepat atau lambat 

akan ada orang yang bertobat dan menjadi 

percaya kepada Tuhan. Ini mengingatkan saya 

akan beberapa anggota gereja kita yang suka 

mengajak tetangga, kenalan atau temannya ke 

kebaktian gereja.  

 

 

Di kemudian hari Paulus menggunakan 

Antiokhia sebagai basecamp penginijilan. 

Antiokhia adalah basecamp kedua (setelah 

Yerusalem) bagi gerakan penginjilan yang 

masih baru. Gerakan penginjilan di Yerusalem 

berciri perkotaan, dilanjutkan di Antiokhia yang 

berciri kota metropolitan. Di kemudian hari 

Antiokhia dikenal sebagai batu loncatan bagi 

penginjilan sedunia. Amanat Yesus mulailah 

digenapi di sini: ‘Tetapi kamu akan menerima 

kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 

dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem 

dan di seluruh Yudea dan Samaria  dan sampai 

ke ujung bumi.’ (Kisah 1:8). 

 

Semakin anda terarah kepada Yesus (Christ-

centered), semakin anda menanggalkan beban 

dosa dan kejahatan, semakin anda fokus 

kepadaNya, dan semakin dalam anda disentuh 

oleh Injil kasih Allah. Maka anda akan 

terpesona! Itulah antusiasme. 

 

Antusiasme itu juga menular. Memang benar. 

Sesudah saya mendengar lagu yang dinyanyikan 

orang-orang Korea di Praha, saya jadi suka 

menyanyikannya, bahkan sampai sekarang 

(walaupun bukan dalam bahasa Korea). 
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2. Trouw (vers 22-24)  

Er komen mensen tot geloof, maar dan komt er 

vervolgens ook weer een kritieke fase. Houden 

ze het vol? Of zakt het weer in? In vers 23 lezen 

we dat Barnabas, een leider van de gemeente in 

Jeruzalem aankomt in Antiochië. Barnabas is 

een schitterend mens. Steeds weer is hij bezig 

om beginnende christenen en beginnende leiders 

aan te moedigen. Barnabas wordt door de 

gemeente in Jeruzalem, de moedergemeente, 

erop uit gestuurd om poolshoogte te gaan 

nemen, daar in Antiochië, waar ook niet-Joden 

volgelingen worden van Jezus. En wat doet 

Barnabas? Barnabas spoort iedereen aan om 

trouw te blijven aan de Heer Jezus. ‘Kom op, 

laat je enthousiasme niet verslappen. Laat geen 

voorspoed of tegenspoed je ver weg van Jezus 

brengen. Ga door! Blijf trouw!’ 

 

 

 
 

Misschien heeft u ook weleens zo’n periode, dat 

het allemaal inzakt. U gelooft wel nog steeds, 

maar leeft ver weg van de Heer Jezus. U neemt 

geen tijd meer om te bidden, of als u bidt dan 

bidt u zonder na te denken (op de automatische 

piloot), niet met hart en ziel. De kerk raakt ook 

meer en meer buiten beeld. Meestal begint dat 

klein: af en toe op zondag een dienst overslaan. 

Op een gegeven moment wordt dat steeds 

normaler.  

Vandaag worden we ook aangemoedigd: ‘Blijf 

trouw aan Jezus, trouw aan Zijn Woord, trouw 

aan Zijn dienst!’ Laten we anderen ook hierin 

bemoedigen. ‘Blijf je focussen op de Here! Blijf 

trouw aan de Heer!’ 

 

Aan het begin van de preek zei ik dat Zuid-

Korea lange tijd hét voorbeeld was van de snelle 

groei van het christendom. De situatie verandert 

echter. Vier jaar geleden verscheen een bericht 

in Reformatorisch Dagblad dat de groei eruit is. 

 

2. Kesetiaan (ayat 22-24) 

Banyak orang yang menjadi percaya, namun 

sesudah itu datanglah fase kritis. Apakah 

mereka akan bertahan dalam iman atau mundur? 

Di ayat 23 kita membaca bahwa Barnabas, 

seorang pemimpin gereja di Yerusalem datang 

ke Antiokhia. Barnabas adalah orang yang luar 

biasa. Ia terus menyemangati orang-orang 

Kristen baru dan pemimpin-pemimpin baru 

gereja. Barnabas diutus oleh gereja di 

Yerusalem, gereja induk, untuk menyelidiki apa 

yang terjadi di Antiokhia dengan orang-orang 

non Yahudi yang menjadi pengikut Yesus. Apa 

yang dilakukan Barnabas? Barnabas 

menyerukan tiap orang untuk tetap setia kepada 

Tuhan Yesus. ‘Ayo, jangan hilang semangat. 

Jangan biarkan kemakmuran ataupun kesusahan 

menjauhkanmu dari Yesus. Teruslah maju! 

Tetaplah setia!’ 

 

 
 

Mungkin anda juga pernah mengalami masa 

ketika anda mulai mundur. Anda tetap percaya, 

tetap hidup jauh dari Tuhan Yesus. Anda tidak 

mengambil waktu untuk berdoa. Atau kalaupun 

anda berdoa, anda berdoa tanpa konsentrasi 

(seperti pilot otomatis), tidak sepenuh hati dan 

jiwa. Gereja juga semakin diabaikan. Biasanya 

dimulai dari hal kecil: sesekali tidak ikut 

kebaktian. Lama kelamaan ini menjadi 

kebiasaan. Hari ini kita juga diteguhkan: ‘Tetap 

setia pada Yesus, setia akan FirmanNya, setia 

akan pelayananNya!’ Mari kita juga saling 

meneguhkan dalam hal ini. ‘Tetaplah fokus pada 

Tuhan! Tetap setia pada Yesus!’ 

 

 

Di awal khotbah tadi saya katakan bahwa Korea 

Selatan sejak lama menjadi contoh pertumbuhan 

kekristenan. Namun situasinya sedang berubah. 

4 tahun lalu di satu surat kabar Kristen ada 

berita bahwa pertumbuhan gereja di Korea 
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Dat komt voornamelijk omdat de Zuid-

Koreaanse jongeren de kerk de rug toekeren.  

 

 

Wij kunnen hiervan leren. Als kerk zijn we 

dankbaar als er nieuwe mensen zijn die tot het 

geloof komen, als er nieuwe kerkbezoekers 

komen, als de kerk kwantitatief groeit. Maar de 

grootste uitdaging is hoe mensen (jong en oud) 

dieper komen in het geloof en trouw blijven.  

 

 

 
 

3. Leergierigheid (vers 25-26)  

Vers 26: ‘... Een heel jaar lang kwamen ze 

(Barnabas en Saulus) met de gemeente daar 

bijeen en gaven ze onderricht aan tal van 

mensen...’  

 

De gemeente van Antiochië zoekt geen 

gezelligheid onder elkaar, maar wil graag leren. 

We leven in een tijdperk, waarin mensen heel 

erg gaan voor de beleving, voor de ervaring, 

voor de kick. Het is niet zo in om je echt stevig 

te verdiepen in de Bijbel, en in de hoofdlijnen 

van het christelijk geloof.  

 

Maar het is juist zo, dat als je meer weet, 

gewoon meer leert van verbanden in de Bijbel, 

van achtergronden, van Gods beloften over de 

Messias, etc, dat je er dan ook veel meer aan 

gaat beleven. Wij moeten niet denken dat we 

dichter bij God komen door alleen maar te 

zoeken naar het goede gevoel. Dicht bij God 

komen, dat doe je ook door te lezen, door te 

studeren, in de Bijbel. Ook door te lezen van 

christelijke boeken of tijdschriften. We zijn hier 

in Nederland gezegend met een schat aan goede 

boeken en goede bladen. 

Selatan terhenti. Ini terutama terjadi karena 

generasi muda di sana banyak yang 

meninggalkan gereja.  

 

Kita bisa belajar dari hal ini. Sebagai gereja kita 

bersyukur ketika ada orang-orang baru yang 

menerima Yesus, ketika ada pengunjung 

kebaktian baru, ketika gereja secara kuantitatif 

bertumbuh. Namun tantangan terbesar ialah 

bagaimana jemaat (tua dan muda) semakin 

tumbuh dalam iman dan tetap setia.   

  

 
 

3. Senang belajar (ayat 25-26) 

Ayat 26: ‘... Mereka (Barnabas dan Saulus) 

tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu 

tahun lamanya, sambil mengajar banyak 

orang...’ 

 

Jemaat Antiokhia tidak mencari kesenangan 

kumpul-kumpul bersama, tetapi mau belajar.  

Kita hidup di masa di mana orang menekankan 

apa yang dialami, apa yang dirasakan, demikian 

juga sensasi. Tidak banyak yang mau 

mendalami Alkitab dan pokok-pokok utama 

Iman Kristen.  

 

Namun faktanya ialah: jika kita mengetahui 

lebih banyak tentang kaitan bagian yang satu 

dengan lainnya di Alkitab, latar belakang di 

Alkitab, janji-janji Allah tentang Mesias, dll, 

justru kita akan bisa lebih meresapi. Jangan kita 

pikir bahwa kita hanya bisa dekat pada Tuhan 

kalau dapat ‘merasakan’ secara emosional. 

Dekat dengan Tuhan juga terjadi kalau kita 

membaca dan mempelajari Alkitab. Juga dengan 

membaca buku-buku atau majalah Kristen. Di 

Belanda juga banyak buku atau majalah Kristen 

yang baik yang bisa ditemukan di toko buku 
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Persoonlijk ben ik dankbaar dat de Nederlandse 

taal voor mij de deur is tot veel klassieke boeken 

in het Christelijk geloof. Bijvoorbeeld: 

‘Belijdenissen’ en ‘De stad van God’ van 

Augustinus en ‘Kerkgeschiedenis’ van Eusebius 

van Caesarea, boeken uit de vierde en vijfde 

eeuw die vertaald zijn naar het Nederlands. 

Welk christelijk boek of tijdschrift heeft u zelf 

voor het laatst gelezen? En wanneer was dat?  

  

 

In de GKIN kunnen we ook leren d.m.v. 

bijbelstudie, groeigroepen, toerustingen en vele 

andere activiteiten. Dit is natuurlijk naast de 

erediensten. Doe mee! Een christen wil meer 

weten over zijn Heer, een christen is leergierig. 

Mogen wij meer en meer willen weten over God 

en Zijn Woord. 

 

 

 
 

4. Bewogenheid (vers 27-30)  

De gemeente in Antiochië is bewogen met het 

lot van de gemeente in Jeruzalem, de 

moedergemeente, die lijdt door hongersnood. 

Zoals Jezus bewogen was, als Hij de 

mensenmenigte zag, bewogen als Hij een zieke 

ontmoette, bewogen als Hij mensen tegenkwam 

in hun nood en zorgen. Bent u ook bewogen?  

 

Een man liep 's morgens vroeg over het strand, 

dat na een zware storm was bezaaid met 

zeesterren. In de verte zag hij een jongen 

Kristen. 

 

Secara pribadi saya bersyukur bahwa bahasa 

Belanda adalah pintu bagi saya untuk membaca 

buku-buku klasik tentang iman Kristen. 

Misalnya: ‘Pengakuan Iman’ dan ‘Kota Allah’ 

karya bapa gereja Agustinus. Juga ‘Sejarah 

Gereja’ karya Eusebius dari Kaisarea. Ini buku-

buku dari abad 4 dan 5 M yang diterjemahkan 

ke dalam bahasa Belanda. Buku atau majalah 

Kristen manakah yang terakhir kali anda baca? 

Kapankah itu? 

 

Di GKIN kita juga dapat belajar melalui 

Penelaahan Alkitab, KTB, pembinaan-

pembinaan dan banyak aktivitas lainnya. Ini 

tentunya diluar ibadah Minggu. Ikutilah! 

Seorang Kristen mau lebih tahu tentang 

Tuhannya. Orang Kristen senang belajar. 

Kiranya kita lebih ingin lagi mengetahui tentang 

Allah dan FirmanNya.  

 

 
 

4. Hati yang tergerak (ayat 27-30) 

Jemaat Antiokhia tergerak oleh nasib jemaat di 

Yerusalem, gereja induk yang dilanda bencana 

kelaparan. Sama seperti Yesus yang tergerak 

saat melihat orang banyak, tergerak saat bertemu 

orang sakit, tergerak saat bertemu orang yang 

mengalami kesusahan. Apakah anda juga 

orang yang hatinya tergerak?   

 

Ada seorang bapak yang berjalan pagi-pagi di 

pantai yang penuh dengan bintang laut setelah 

badai besar. Di kejauhan ia melihat seorang 
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aankomen, die zo nu en dan bukte om een 

zeester op te pakken en in zee te gooien. De 

jongen kwam dichterbij en de man zei: waar ben 

je mee bezig? ‘De zeesterren kunnen niet zelf 

terug naar de zee’, zei de jongen, ‘en anders 

zullen ze dood gaan wanneer de zon straks feller 

wordt.’ De man antwoordde: ‘Er zijn 

tienduizenden zeesterren op dit strand. Ik ben 

bang dat je niet echt een verschil zult maken.’ 

De jongen bukte zich, raapte nog een zeester op 

en gooide die in zee. Daarna lachte hij en zei: 

‘Het maakt wel verschil voor deze!’ Een 

christen is bewogen. Natuurlijk, je kunt niet de 

hele wereld helpen, maar wel iemand in de 

wereld.   

 

 

 

 

 
 

God zal de mensen zegenen die een broeder of 

zuster in nood zien en spontaan en zonder 

dwang geven om in die behoefte te voorzien. De 

hongersnood had zowel Antiochië als Judea 

kunnen treffen. De gemeenteleden van 

Antiochië hadden kunnen zeggen: “We moeten 

voor onze eigen behoeften zorgen; laat de 

Joodse broeders voor zichzelf zorgen.” Maar ze 

vertrouwden op God en gaven om in de 

behoeften van anderen te voorzien. God zal Zijn 

zegen uitstorten over een bewogen en vrijgevig 

hart. In vers 29 lezen we: ‘De leerlingen 

besloten dat de broeders en zusters in Judea 

ondersteund moesten worden. Ze droegen elk 

naar vermogen bij en lieten hun gift door 

Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.’  

 

 

 

Wat een uitstraling heeft die gemeente van 

Antiochië! De mensen om hen heen zien 

Christus in hen en noemen hen christenen 

anak laki-laki mendekat. Anak ini sesekali 

membungkuk mengambil bintang laut yang 

terdampar dan melemparkannya ke laut. Bapak 

itu bertanya: ‘Nak, apa yang kamu lakukan?’ 

Anak itu menjawab: ‘Bintang laut ini tidak bisa 

kembali ke laut dengan sendirinya. Kalau 

mereka tidak kembali mereka bisa mati ketika 

matahari terik.’ Bapak itu menjawab: ‘Ada 

puluhan ribu bintang laut terdampar di 

sepanjang pantai besar ini. Saya kuatir yang 

kamu kerjakan itu tidak berarti.’ Anak itu 

membungkuk, mengambil bintang laut yang 

berikut dan melemparkannya ke laut. Sambil 

tertawa ia berkata: ‘Tapi untuk bintang laut yang 

satu ini ada artinya!’  Orang Kristen hatinya 

tergerak. Tentu saja kita tidak dapat menolong 

seluruh dunia, tetapi bisa menolong seseorang di 

dunia.  

 

 
 

Allah akan memberkati orang-orang yang 

memandang saudara yang membutuhkan 

pertolongan dan yang dengan spontan dan tanpa 

paksaan menolongnya. Kelaparan bisa saja 

melanda baik Antiokhia maupun Yudea. 

Anggota jemaat Antiokhia dapat saja berkata: 

“Kita harus mengurus kebutuhan kita sendiri; 

biarlah saudara Yahudi kita mengurus diri 

mereka sendiri.” Namun mereka percaya kepada 

Allah dan mau memberi pertolongan. Allah 

akan mencurahkan berkatNya pada orang yang 

hatinya tergerak dan suka memberi. Di ayat 29 

kita membaca: ‘Lalu murid-murid memutuskan 

untuk mengumpulkan suatu sumbangan, sesuai 

dengan kemampuan mereka masing-masing dan 

mengirimkannya kepada saudara-saudara yang 

diam di Yudea ... kepada penatua-penatua 

dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.’ 

 

Sungguh bercahaya jemaat Antiokhia itu! 

Orang-orang di sekitar mereka melihat Kristus 

di dalam mereka dan menamakan mereka orang 
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(volgelingen van Christus). Wat een eer is dat! 

 

 

Wij zijn God dankbaar dat vandaag de nieuwe 

leden van de Diaconie Commissie GKIN regio 

Amstelveen geïnstaleerd worden. Diaconie 

betekent dienstbetoon, Gods liefde 

demonstreren. Enkele dingen die de diaconie 

commissie doet: de senioren of zieken bezoeken 

of bellen, samen met de hele gemeente onze 

dienstbetoon tot uiting brengen, zoals: diaconale 

projecten steunen in Nederland of Indonesië, 

externe projecten steunen zoals eten verzamelen 

voor voedselbank. Als u ook ideen over 

projecten of activiteiten heeft, kunt u dat 

doorgeven aan de Diaconie commissie.  

 

 

 

De zomervakantie is voorbij. Wij bevinden ons 

in het nieuwe seizoen van kerkelijke activiteiten 

na de vakantieperiode. ‘Startzondag’ wordt het 

ook genoemd.  

 

 
 

Laten we het voorbeeld van de gemeente van 

Antiochië volgen en groeien tot een missionaire 

gemeente. Een missionaire gemeente die het 

volgende DNA heeft: enthousiasme voor God, 

trouw aan de Heer Jezus, leergierig om meer van 

Hem te weten en bewogenheid met mensen in 

nood. Amen. 

 

Kristen (pengikut Kristus). Sungguh suatu 

kehormatan! 

 

Kita bersyukur kepada Allah atas dilantiknya 

anggota baru dari Komisi Diakonia GKIN regio 

Amstelveen. Diakonia berarti: pelayanan kasih, 

menunjukkan kasih Allah. Beberapa hal yang 

dilakukan Komisi Diakonia: mengunjungi atau 

menelepon para usia indah atau yang sakit, 

bersama dengan seluruh jemaat mewujudkan 

pelayanan kasih itu secara kongkrit. Misalnya: 

mendukung proyek diakonal di Belanda atau 

Indonesia, mendukung proyek eksternal seperti 

mengumpulkan sembako untuk orang yang 

membutuhkan (bank makanan). Jika anda 

mempunyai ide mengenai proyek atau kegiatan, 

maka anda dapat menyampaikannya kepada 

Komisi Diakonia. 

 

Liburan musim panas telah usai. Kita berada di 

musim yang baru dari kegiatan gerejawi sesudah 

masa liburan. Sering disebut dengan ‘Minggu 

Pembukaan’.  

 

 
 

Marilah kita mengikuti teladan jemaat Antiokhia 

dan bertumbuh menjadi jemaat yang misioner. 

Jemaat misioner yang mempunyai DNA (ciri 

khas genetika): antusiasme terhadap Allah, setia 

kepada Tuhan Yesus, senang belajar untuk lebih 

mengenalNya dan hati yang tergerak untuk 

orang yang membutuhkan. Amin.  

 

 

 

 

 

 


