
 

               GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND REGIO TILBURG 

( Indonesisch Nederlands Christelijke Kerk)     
LITURGIE ONLINE EREDIENST  (OLE) 

   
Voorganger             : zr. Betty Tjipta Sari Pianist              :       br. Edbert Gian Suyatno 
Ouderling v Dienst :      zr. Fonny van Huissteden Beamerdienst  :     br. Daniel Kros 
Tilburg                     :          19-10-25 Aanvangstijd   :     10.00 uur 

     

INTOCHTSLIED  : Opwekking 733 “Tienduizend redenen”                                                                           (staande)                          

De zon komt op, maakt de morgen 
wakker. Mijn dag begint met een lied 
voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij 
mag overkomen, laat mij nog zingen 
als de avond valt. 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. 
Prijs nu Zijn Heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk Zijn Heilige Naam.  
 

You're rich in love and You're slow to 
anger. Your name is great and Your 
heart is kind. 
For all Your goodness, I will keep on 
singing. Ten thousand reasons for my 
heart to find.  
Refrein: 
Bless the Lord, O my soul, O my soul. 
Worship His holy name. 
Sing like never before, O my soul 
I'll worship Your holy name.  

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert. Mijn adem stokt en mijn 
einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen; tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid.  
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel. 
Prijs nu Zijn Heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn 
ziel, verheerlijk Zijn Heilige Naam.  

1.   STIL GEBED                               
2.   VOTUM EN GROET / VOTUM &  SALAM  

V  :  Onze hulp is in de Naam van de HEER,  
G :  die hemel en aarde gemaakt heeft,  
V  :  die trouw houdt tot in eeuwigheid   
G :  en niet laat varen het werk van Zijn handen.  
V  :  Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van   
                   de Heilige Geest.   
G :  Amen.                                 

3.   DE AANVANGSTEKST / AYAT PEMBUKA : 1 Timoteüs / Timotius 4: 12                                          (zittende) 
4.   SAMENZANG  :  NKB 13: 1, 2 “O Allahku, jenguklah diriku” 

1. O Allahku, jenguklah diriku, 
ujilah hati dan pikiranku. 
Aku telah berdosa dan cemar, 
sucikan dan jadikan ‘ku benar. 

2. O Heer, heb dank, 'k mag toch de Uwe zijn.  
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.  
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.  
'k Wil leven Heer, tot eer van Uwe Naam. 

(De kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 
5.   GEBED VAN TOENADERING  / DOA MENGHADAP TUHAN 
6.   SAMENZANG  : KJ 40: 1, 2, 3 “Ajaib benar Anugerah”  

1. Genade, zo oneindig groot.  
Dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien.  
 

2. Ketika insaf, ‘ku cemas,  
sekarang, ‘ku lega! 
Syukur, bebanku t’lah lepas  
berkat anugerah! 
 

3. Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.  

7.  GENADEVERKONDIGING  / BERITA ANUGERAH : Efeziërs / Efesus 1: 7 - 8 

8.  GODS WOORD VOOR LEVENSVERNIEUWING/PETUNJUK HIDUP BARU : Matteüs / Matius 7: 1 – 5 

9.  SAMENZANG: PKJ 264: 1, 2, 3 “Apalah arti ibadahmu” 
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada rela sujud dan sungkur? 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada hati tulus dan syukur? 
Refrein: 
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 
 

2. Marilah ikut melayani orang 
berkeluh, 
agar iman tetap kuat serta teguh. 
Itulah tugas pelayanan, juga 
panggilan, 
persembahan yang berkenan bagi 
Tuhan. 
(Refrein) 

3. Berbahagia orang yang hidup 
beribadah, 
yang melayani orang susah dan 
lemah 
dan penuh kasih menolong orang 
yang terbeban; 
itulah tanggung jawab orang 
beriman. 
(Refrein) 

10. GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST  
11. SCHRIFTLEZING: Lukas 6: 39 – 49  In het Indonesisch door : zr. Bianca Prameswari         
                             Lucas 6: 39 – 49  In het Nederlands door : zr. Adaja van Huissteden      

Voorganger :   Gelukkig zijn zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 
       Gemeente zingt :   ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 
 

 
 

 

 

 



 

12.  PREDIKING    : “Integritas Kristen / Christelijke Integriteit”    

13.  Meditatief Moment 

14.  APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS / PENGAKUAN IMAN RASULI  (uit te spreken door de OvD )         (staande) 
     Laten wij nu met hart en mond geloofsbelijdenis doen van ons geloof samen met de kerk van alle eeuwen 

Ik geloof  in God de Vader, de Almachtige,  
Schepper van de hemel en aarde, 
en in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
  
die ontvangen is van de Heilige Geest,   
geboren uit de maagd Maria,   
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
nedergedaald naar het dodenrijk. 
Op de derde dag opgestaan uit de doden.  

Opgevaren naar de hemel en zit aan de 
rechterhand van God, de almachtige Vader. 
  
Vandaar zal Hij komen om te oordelen   
de levenden en de doden.   
Ik geloof  in de Heilige Geest,   
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, vergeving van de 
zonden, opstanding van het vlees,  
en een eeuwig leven.   Amen   

  

 
15.  SAMENZANG: PKJ 239: 1, 2 “Perubahan besar” 

1. Welk een omkeer heeft God in mijn leven gewrocht,  
sinds Jezus nu woont in mijn hart; 
Er is vrede in mijn ziel, waar 'k zo lang reeds naar zocht, 
sinds Jezus nu woont in mijn hart.  
Refrein: Sinds Jezus nu woont in mijn hart  
Sinds Jezus nu woont in mijn hart  
Is mijn blijdschap en vreê als de golven der zee,  
sinds Jezus nu woont in mijn hart.  

2. Aku tobat, kembali ke jalan benar 
sejak Yesus di hatiku; 
dan dosaku dihapus, jiwaku segar 
sejak Yesus di hatiku. 
Refrein: Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar 
sejak Yesus di hatiku.  
 

* Formulier ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal (wordt voorgelezen door de OvD) 

 

16. DANK EN VOORBEDEN / DOA SYAFAAT dan diakhiri Doa Bapa Kami (eindigend met het Onze Vader) 

17. DANKOFFER / PERSEMBAHAN  (het Bijbelvers wordt eerst gelezen door de OvD)  

      Mazmur 96: 8 “Berilah kepada Tuhan kemuliaan NamaNya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataranNya!” 
      •  Dankoffer (1x): voor het werk van de kerk. De collecte kunt u deponeren  
      in de collectezakken of overmaken naar onderstaande rekeningnummer t.n.v. :   

      GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND. IBAN: NL19 INGB 0002 6182 90.   
      O.v.v. Collecte OLE 19-10-2025.  
      Tijdens de collecte zingen: KJ 450: 1, 3 “Hidup kita yang benar” 

1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 
Refrein: 
Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 
 

3. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, 
kar’na Kristus, Penebus, berkurban bagimu! 
 
(Refrein) 

De kinderen komen terug uit de KND  (afgesloten met een kort dankgebed door de OvD ) 

18. SLOTLIED : PKJ 165: 1, 2, 3 “Janji yang manis”                                                                                         (staande) 

1. Sweet is the promise "I will not forget 
thee." 
Nothing can molest or turn my soul away; 
E’en tho' the night be dark within the 
valley, 
Just beyond is shining an eternal day. 
Refrein: 
I will not forget thee or leave thee, 
In my hands I’ll hold thee, 
In my arms I’ll fold thee, 
I will not forget thee or leave thee; 
I am thy Redeemer, I will care for thee. 
 

2. Yakin ‘kan janji: “Kau tak 
Kulupakan”, 
dengan sukacita aku jalan t’rus. 
Dunia dan kawan tiada kuharapkan, 
satu yang setia: Yesus, Penebus. 
Refrein: 
“Kau tidak ‘kan Aku lupakan, Aku 
memimpinmu, 
Aku membimbingmu; Kau tidak ‘kan 
Aku lupakan, 
Aku Penolongmu, yakinlah teguh”. 
 
 

3. When at the golden portals I am 
standing. All my tribulations, all my 
sorrows past. 
How sweet to hear the blessed 
proclamation, "Enter, faithful 
servant, welcome home at last."  
Refrein: I will not forget thee or 
leave thee, In my hands I’ll hold 
thee, In my arms I’ll fold thee, 
I will not forget thee or leave thee; 
I am thy Redeemer, I will care for 
thee. 

19. ZENDING EN ZEGEN / PENGUTUSAN DAN BERKAT                                                                (de gemeente blijft staan) 
V:        Verheft uw harten tot de Heer 
G:        Wij zijn met ons hart bij de Heer 
V:        Wees getuigen van Christus 
G:        Lof aan God 
V:        Geloofd zij de Heer 
G:         Nu en voor altijd 
V :       Ontvang nu de zegen van de Heer:.. 



 

20. GEMEENTE ZINGT   : “Amen, amen, amen”.    


