
               GEREJA KRISTEN INDONESIA NEDERLAND 
               Indonesisch Nederlands Christelijke Kerk     

   
Eredienst van zondag  : 8 juni 2025 Pinksterdienst 
Voorganger  : ds. J. Linandi 

   Ouderling van Dienst : zr. Sally Snoek 
 
 

Thema: “Niet alleen - de Geest woont in je en wijst de weg/ Tidak sendiri -  Roh Kudus diam di 
dalammu dan menunjukkan jalan." 

 
Intochtslied Sela: ‘Breng ons samen, Breng ons samen’ 

 Samen: 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. → 

 Bridge (2X): 
Vrouwen: 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
Mannen: 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Vrouwen: 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Samen: 
Vader, maak ons één! 
 
Samen: 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

    
 1. Stil gebed ( de gemeente  staat)  
 

 2. Votum en groet ( staande )  
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 

Gemeente: Amen. 
 

 3. Aanvangstekst: Handelingen 2: 1 – 4  (zittende) 
 

 4. Kidung 237: 1, 3 ‘Roh Kudus Tetap Teguh’ 
1. Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umatMu. 

Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. 
Jiwa yang letih lesu mendengar  
mendengar panggilanMu, 
‘Hai musafir, ikutlah ke neg’ri sejahtera!’ 

3. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia, 
dalam sorga mulia nama kita tertera, 
asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus, 
‘Hai musafir, ikutlah ke neg’ri sejahtera!’ 

    
 5. Gedicht door Samuel de Boer en Vocal Group Tieners + Jongeren: ‘Kom Heilige Geest van God’ 
 
 6. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Er is geen tienerdienst.  
 
 7. Gebed van toenadering 
 
 

 8. NKB 195; 1, 3 ‘Kendati Hidupku Tentram’ 
1. Kendati hidupku tent’ram dan senang, 

dan walau derita penuh, 
Engkau mengajarku bersaksi tegas: 
S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku. 
Refrein: 
S’lamatlah jiwaku, 
S’lamatlah, s’lamatlah jiwaku. 

3.  My sin—oh, the bliss of this glorious thought!— 
My sin, not in part but the whole, 
Is nailed to the cross, and I bear it no more, 
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul! 
Refrein: 
It is well with my soul, 
It is well, it is well with my soul. 

 
 

 

 

 



    
 9. Genadeverkondiging: Matteüs 3: 16 – 17  
 

10. Gods Woord voor levensvernieuwing: Johannes 14: 15 – 17  
 

11. Opwekking 343 ‘Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart’ 
       3 keer gezongen, eerst door mannen, dan vrouwen dan samen met overtune  

 Heilige Geest van God, ) 
vul opnieuw mijn hart. )2x 
Vul mij opnieuw, → 

 vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, 
vul opnieuw mijn hart. 

    
12. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

13. Schriftlezing: Johannes 16: 5 – 15   ( gelezen door 2 gemeenteleden ) 
Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 

Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 
14. Prediking 
 

15. Voordracht door Victorious Choir met ‘Holy Spirit Descend on us’ 
 

16. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling ( de gemeente gaat staan) 
 

17. Opwekking 488: 1, 2, ‘Heer, ik kom tot U’  
1. Lord I come to You 

Let my heart be changed, renewed 
Flowing from the grace 
That I found in You. 
And Lord I’ve come to know 
The weaknesses I see in me 
Will be stripped away 
By the power of Your love. 
Refrein: 
Hold me close 
Let Your love surround me 
Bring me near 
Draw me to Your side. 
And as I wait 
I’ll rise up like the eagle 
And I will soar with You 
Your Spirit leads me on 
In the power of Your love. 

2. Heer, kom dichterbij 
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde. 
Refrein: (2 X) 
Houd mij vast, 
laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde. 

    
18. Bevestiging van ouderling; br. Frederik Situmeang.  
       Zingen: Psalm 134:3/ KJ 303 b  (staande) 

 Uit Sion, aan de Heer gewijd 
Zegene u zijn heiligheid 
Hij die hemel en aarde schiep 
Hij is ’t die u bij name riep. Amen. 

  

 
19. Voordracht door Keluarga Cemara met ‘Tuhan Jesus Siparmahan’ 
 
20. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader ) 
 

21. Dankoffer  
Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.  
En we gedenken daarbij de woorden uit Psalm 96:8 (HSV): "Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en 
kom in Zijn voorhoven."  
Het dankoffer kunt u overmaken naar het landelijke rekeningnummer van Gereja Kristen Indonesia Nederland. 
IBAN: NL19INGB0002618290 o.v.v. Collecte OLE 05-06-2025. 
 Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit NKB 100: 1, 2, 3 ‘Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan’ 

1. Rindukah engkau mendapat berkat  
Tuhan yang penuh 
di seluruh hidupmu? 
Mintalah kepada Bapamu  
yang janjiNya teguh: 
menyertai langkahmu. → 
 

 Refrein: 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
kar’na Tuhan berpesan:  
“Bawalah bejanamu”. 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
pun dengan kuasaNya. 



 
2. Bring your empty earthen vessels, 

clean thro’ Jesus’precious blood, 
Come, ye needy, one and all; 
And in human consecration 
wait before the throne of God, 
‘Till the Holy Ghost shall fall. 
Refrein: 
He will fill your heart today to overflowing, 
As the Lord commandeth you, 
‘Bring your vessels, not a few’  
He will fill your heart today to overflowing 
With the Holy Ghost and pow’r. 
 

3. O anugerah ilahi pun  
mengalirlah terus, 
tak berubah kasihNya. 
Bejanamu ‘kan terisi oleh  
kuasa Roh Kudus; 
ya dan amin janjiNya.  
Refrein: 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
kar’na Tuhan berpesan:  
“Bawalah bejanamu”. 
Roh Kudus terus meluap di hatimu, 
pun dengan kuasaNya. 

 

22. Voordracht door KND met ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’  
1. (Kids) 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag 
 

2. (Gemeente) 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 

3. (Kids) 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 

4. (Gemeente) 
Dank U voor steun in moeilijkheden 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 

5. (Allen) 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 

  

23. Opwekking 334: 1, 3 ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’  ( de gemeente gaat staan) 
1. Lord, the light of Your love is shining, 

In the midst of the darkness shining. 
Jesus, Light of the World, shine upon us; 
Set us free by the truth You now bring us. 
Shine on me, Shine on me! 
Refrein: 
Shine, Jesus, shine; fill this land with the Father’s glory; 
Blaze, Spirit blaze, set our hearts on fire. 
Flow, river flow, flood the nations with grace and 
mercy; 
Send forth Your Word, Lord, and let there be light 

3. Staan wij oog in oog met U Heer 
Daalt uw stralende licht op ons neer 
Zichtbaar tastbaar wordt U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
Schijn in mij schijn door mij 
Refrein: 
Kom Jezus kom 
Vul dit land met uw heerlijkheid 
Kom heil’ge Geest stort op ons uw vuur 
Zend uw rivier laat uw heil 
Heel de aard’ vervullen 
Spreek Heer uw woord 
Dat het licht overwint 

    
24. Zending en Zegen ( de gemeente blijft staan) 

Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer  Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
Voorganger: Wees getuigen van Christus  Gemeente: Lof aan God 
Voorganger: Geloofd zij de Heer   Gemeente: Nu en voor altijd 
Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 

 

25. Gemeente zingt : “Amen. amen, amen”. 
 

26. Stil gebed     
 
 

-Toespraak van het Dagelijks Bestuur van de GKIN, gericht aan de nieuwe ouderling. 


