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Thema: "TAHUN PERGUMULAN TAHUN ANUGERAH / JAAR VAN WORSTELING, JAAR VAN GENADE".  

 
Intochtslied:  "Sgala Puji Syukur (Niko Njotorahardjo)" 

Segala puji syukur Hanya bagiMu Tuhan 
Sebab Kau yang layak dipuja 
Kami mau bersorak Tinggikan namaMu 
Haleluya 

 

Segala puji syukur Hanya bagiMu Tuhan 
Sebab Kau yang layak dipuja 
Kami mau bersorak Tinggikan namaMu 
Haleluya 

 
Segala puji syukur Hanya bagiMu Tuhan 
Sebab Kau yang layak dipuja 
Kami mau bersorak Tinggikan namaMu 
Haleluya 
 

Soraklah Haleluya 
Soraklah Haleluya 
Haleluya.... 

 

(2x) 
Soraklah Haleluya 
Soraklah Haleluya 
Haleluya.... → 

 

Soraklah Haleluya 
Soraklah Haleluya 
Haleluya.... 
Haleluya.... 

 

1. Stil gebed ( de gemeente staat ) 

2. Votum en groet (staande) 
 Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de HEER, 
  Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
  Gemeente: en niet laat varen het werk van Zijn handen. 
 Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de 
Heilige Geest. 
  Gemeente:Amen. 

3. Aanvangstekst (zittende)   Psalmen 107:1 

4. Sela "Ik zal er zijn" 
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou. 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer.    
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. → 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 

5. Er is geen kindernevendienst en geen tienerdienst.  

6. Gebed van toenadering. 



7. KJ 26: 1,2,3 "Mampirlah Dengar Doaku" 
1. Mampirlah, dengar doaku,  
Yesus Penebus. 
Orang lain Kauhampiri, 
jangan jalan t'rus. 
 

Reff: 
Jezus, Heiland, Wees mij nu nabij! 
Wijl Gij and'ren zegent, Heiland! 
Ga mij niet voorbij! 
 

Reff: 
Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
Orang lain Kauhampiri, 
jangan jalan t'rus. 

 

3. Ini saja andalanku: 
jasa kurbanMu. 
Hatiku yang hancur luluh 
buatlah sembuh. 

 
2. Voor Uw troon geknield, o Heiland! 
Bid ik in 't geloof! 
Doe mij troost en uitkomst vinden, 
houd u niet als doof. 
 

Reff: 
Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
Orang lain Kauhampiri, 
jangan jalan t'rus. 
 

 
8. Genadeverkondiging   Johannes 1:12-13. 

9. Gods Woord voor levensvernieuwing   Galaten 2:20 

10. Opwekking 474 "Niemand is als U" 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is, niemand zoals U. 

 

(Mannen) 
Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
genezing komt door uw hand. 
(Vrouw) 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
niemand is als U. 

 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is, niemand zoals U. 
 

(Allen) 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is, niemand zoals U. 
 

Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
niemand is als U. 

 

ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is, niemand zoals U. 
niemand zoals U... 
 

Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is, niemand zoals U. →  
 

 

 

11. Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

12. Schriftlezing   Psalmen 107:1-9 ( gelezen door 2 gemeenteleden ) 
 Voorganger: Gelukkig zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven. 
  Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b 

13. Prediking   "TAHUN PERGUMULAN TAHUN ANUGERAH / JAAR VAN WORSTELING, JAAR VAN GENADE".  

14. Meditatief moment. 

15. APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS uit te spreken door een ouderling.  (de gemeente gaat staan) 

 

 

 

 



 

 

16. NKB 34: 1,2,3 "Setiamu Tuhanku" 
1. Groot is Uw trouw, o God mijn Heer en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

Refrein: 
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang ‘ku perlukan tetap ‘Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 
 

Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,  
groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 
 

3. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,  
nu geeft Gij ’t leven der eeuwigheid. 

 

2. Musim yang panas, penghujan, tuaian, 
surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi 
akan setiaMu yang tak bersela. 
 

Refrein:  
Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,  
groot is Uw trouw, o Heer aan mij betoond. 

 

 
17. Voorbede ( eindigend met het Onze Vader ) 

18. Dankoffer 

 Ouderling: Gemeente, wij krijgen nu de gelegenheid ons dankoffer aan God te brengen.   
En we gedenken daarbij de woorden uit Psalmen 116:12-13:  12 Hoe kan ik de HEER vergoeden wat Hij voor mij heeft  
gedaan? 13 Ik zal de beker van bevrijding heffen, de naam aanroepen van de HEER. 

   
Het dankoffer kunt u overmaken naar het landelijke rekeningnummer van Gereja Kristen Indonesia Nederland. IBAN: 

NL19INGB0002618290 o.v.v. Collecte OLE 31-12-2025. 

Tijdens het dankoffer zingen wij samen uit Opwekking 331 "Breng dank / Give thanks" 

Give thanks with a grateful heart 
Give thanks to the Holy One 
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 

 

Breng dank aan de Eeuwige 
Breng dank aan de Heilige 
Breng dank aan onze Vader 
Die ons Jezus zond 
 

Give thanks with a grateful heart 
Give thanks to the Holy One 
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 
 

Breng dank aan de Eeuwige 
Breng dank aan de Heilige 
Breng dank aan onze Vader 
Die ons Jezus zond 

 
And now let the weak say, "I am strong" 
Let the poor say, "I am rich” 
Because of what the Lord has done for us 

 

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 
Zegt de arme ik ben rijk 
Om wat de Here heeft gedaan voor ons 

 
And now let the weak say, "I am strong" 
Let the poor say, "I am rich” 
Because of what the Lord has done for us 
Give thanks  -> 
 

Want nu zegt de zwakke ik ben sterk 
Zegt de arme ik ben rijk 
Om wat de Here heeft gedaan voor ons 
Breng dank 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
19. KJ 450: 1,2,3 "Hidup Kita yang Benar" 

1. Hidup kita yang benar 
haruslah mengucap syukur. 
Dalam Kristus bergemar; 
janganlah tekebur. 
 

Refrein: 
Dalam susah pun senang, 
dalam segala hal, 
aku bermazmur dan ucap syukur; 
itu kehendakNya 

 
Refrein: 
Dalam susah pun senang, 
dalam segala hal, 
aku bermazmur dan ucap syukur; 
itu kehendakNya 
 

3. Apa arti hidupmu? 
Bukankah ungkapan syukur, 
kar'na Kristus, Penebus, 
berkorban bagimu 
 

2. Biar badai menyerang, 
biar ombak menerjang, 
aku akan bersyukur 
kepada Tuhanku. 
 

Refrein: 
Dalam susah pun senang, 
dalam segala hal, 
aku bermazmur dan ucap syukur; 
itu kehendakNya 

 
20. Zending en Zegen  (de gemeente blijft staan) 
 Voorganger: Verheft uw harten tot de Heer. 
  Gemeente: Wij zijn met ons hart bij de Heer 
 Voorganger: Wees getuigen van Christus 

  Gemeente: Lof aan God 
 Voorganger: Geloofd zij de Heer 
  Gemeente: Nu en voor altijd 

 Voorganger: Ontvang nu de zegen van de Heer:…… 

21. Gemeente zingt : “Amen, amen, amen”. 

22. Stil gebed. 


